Nieuws uit het donker 1

De zomer is voor de bioscoop- en filmtheaterbranche een slechte tijd. In Nederland
althans want je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat in Amerika nauwelijks wat te
merken is van de zon- en strandverleidingen. Nou ja, die zijn er deze zomer hier dus
ook bijna niet. Toch zitten er deze zomer maar weinig liefhebbers in het donker.

Toch uitbreng

En toch worden elke week nieuwe films uitgebracht. Meestal titels die al een tijdje op
de plank liggen, maar zo nu en dan ook kleine, maar succes verdienende, filmpjes.
En zo klein bleef het niet bij Les Choristes die in de zomer van 2004 als in een reeks
Franse films in Nederland werd uitgebracht. Zo groot zal As it is in heaven niet
worden, want hij houdt het niet lang genoeg vol in de premiéretheaters. Want zo gaat
het met een inzending voor een Oscar voor beste buitenlandse film, die ook een
nominatie haalde maar de Oscar niet won (die ging naar Mar Adentro). Je begrijpt
wel, waarom veel moeite wordt gedaan voor een film als hij een nominatie eenmaal
binnen heeft, om hem zo veel mogelijk ‘in the picture’ te krijgen. Sa som i himmelen
is de eigenlijke titel van de film: nég een minpunt voor de buitenlandse markt.
Vandaar dat maar een Engelse titel is gebruikt om de zich meldende bezoekers niet
meteen af te schrikken. In Zweden was de film overigens een enorm succes.

As itis in heaven

Een beroemde dirigent draait helemaal door en gaat terug naar zijn geboortedorp om
er tot rust te komen. Maar al snel dirigeert hij -op een onorthodoxe manier- het
kerkkoor van de (jaloerse) dominee Stig, die van gerespecteerde ‘dorpsleider’ al snel
degradeert tot onbetrouwbare tegenwerker. De problemen dienen zich dus al snel
aan want de kampen voor en tégen splitsen zich af.

Mij sprak de zedenklucht wel aan. Ik moet toegeven dat muziek in een film me altijd
meer doet dan gebruikelijk en een opwellende traan door die muziek al snel meer
gelegenheid krijgt tot wasdom te komen. De film is in maar 4 kopieén uitgebracht en
zal in West-Brabant waarschijnlijk alleen Chassé-cinema bereiken; jammer.

Charlie and the chocolate factory

Johnny Depp ‘in de handen’ van regisseur Tim Burton levert altijd iets bijzonders:
Edward Scissorhands en Ed Wood zijn twee voorbeelden. De eerste is uitstekend in
staat om de absurde rollen die de tweede in gedachten heeft neer te zetten.

Jarenlang hebben we het moeten doen met de versie uit 1971: de verfilming van een
van Roald Dahls (1916-1990) bekendste boeken met onder anderen Gene Wilder.
Die film kreeg indertijd trouwens een Oscarnominatie. Eindelijk een nieuwe versie
dus. Het verhaal is gevoeglijk bekend en Burton, gekend om zijn prachtig
vormgegeven films, maakte er samen met zijn artdirectors ook nu een
‘snoepgoedfeest’ van. Een droomlandschap met een rivier en een waterval van
chocolade, een brug van karamel en gestreepte suikergoedrepen. En viak ook
Burtons zwarte humor en de acteerprestaties van Freddie Highmore als Charlie
(Sjakie) en Johnny Depp (die soms iets weg heeft van Michael Jackson) als
zonderlinge fabrieksdirecteur niet uit! Ook in Nederlands ingesproken versie te zien.
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