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Eigenlijk was het de bedoeling om te proberen elke week wat te melden ‘uit het 
donker’. Er is (altijd meer dan) genoeg te vertellen, maar je moet er toch even voor 
gaan zitten. Misschien is het straks mogelijk om met een goed bijgehouden 
mailbestand de filmpashouders van het nieuwe filmtheater informatie te verstrekken 
over de komende film en daarnaast te voorzien van zijdelingse wetenswaardigheden. 
 
Film by the Sea 
Het nogal uitgebreide bezoek aan Vlissingen, nou ja aan de zalen van Cinecity dan, 
met als het even kon een frisse wandeling over de boulevard of een kopje koffie op 
het terras, het uitgebreide bezoek aan het festival dus, is het aannemelijke excuus 
voor het uitblijven van deze column. 
Wie schets onze verbazing als aan het begin van het tweede weekend As it is in 
heaven als door het publiek als beste film bovenaan de Filmbarometer staat. Nota 
bene met een ongenaakbare 4,78 uit 5. De gang van zaken op en rond die 
barometer is me niet helemaal duidelijk want de volgende dag is de film weer uit die 
lijst verdwenen en dat gebeurde wel meer. Misschien dat zo werd gedaan omdat de 
film immers al in Nederland was uitgebracht, maar wat hij dan op het festival deed… 
 
Erg leuk festival 
Hoe dan ook; als je maar niet denkt dat ‘Vlissingen’ niet geslaagd was. Voor de 
zevende keer had het festival het beste programma tot nu toe. Hoewel er enorm was 
bezuinigd (in het verleden kon daar ook wel zowat alles) was dat voor de ‘gewone’ 
bezoeker nauwelijks te merken. Het veel kleinere programma was veel beter van 
kwaliteit en wíj bekommeren ons niet om grote sommen geld verslindende 
uitnodigingen aan grote jongens en meisjes van de andere kant van de wereld. 
 
Shooting Dogs 
Werd de publiekswinnaar. De film vertelt precies hetzelfde verhaal als Hotel Rwanda 
maar eerlijker, minder Amerikaans. De verschrikkelijke strijd tussen Hutu’s en Tutsi’s 
aan de hand van het waar gebeurde verhaal rond een schooltje waar honderden 
gevluchte dorpelingen worden verlaten door de -in dit geval Franse- UNO-militairen. 
 
Wanneer we kunnen gaan werken aan de programmering van het nieuwe filmtheater 
kom ik graag terug op een behoorlijk aantal van de films die we in Vlissingen hebben 
gezien; we kunnen weken vooruit, 
 
Randprogramma 
Het gaat ons bij festivals altijd op de eerste plaats om de films, maar Vlissingen is 
ook een ontmoetingsplek van díe liefhebbers die er de verre reis (voor randstede-
lingen nochtans) naar die uithoek van Nederland voor over hebben. Erg prettig was 
het contact met collega-filmtheatermensen, boekers en andere vrienden die door De 
Filmkrant of anderszins op de hoogte waren van ‘de Fanfare van Oudenbosch’. Alom 
was er steun en aanmoediging, die ik hierbij met plezier doorgeef.  
Snel wat andere toppers uit Vlissingen: Crash, Merchant of Venice, Kebab Connec-
tion (leuke, Duitse film, maar vooral voor jongeren), Yes¸Sophie Scholl (ook Duits, 
waar gebeurd, draait in Chassé, wordt verwacht in Oosterhout) en nog veel meer. 
 
Groeten, Ad Uijtdewilligen. 22 september 2005. 


