
 
 

 
Nieuws uit het donker 58 
In de hoop dat u prettige paasdagen hebt gehad, melden we dat de film van vorige week: 
Little children een 7,64 kreeg. Met een grotere opkomst dan we hadden gedacht. Voor de 
film van aanstaande donderdag verwachtingen we nóg meer, maar niets is zeker bij de 
bezoekersaantallen. En soms ook niet bij de waarderingen van de gasten voor de films…  
 
Bovendonk 
Een enkele keer gaat er wel eens wat van onze ideeën níet door en een klein gevoel van 
frustratie schuiven me maar snel opzij. We hadden het idee, om in de kapel van het 
Hoevense conferentieoord Bovendonk de film Into great silence te vertonen. De directie van 
de instelling zag echter geen mogelijkheden en daarmee gaat het dus niet door. Weet u nog: 
de film is een drie uur durend document over een van de strengste kloosters, ergens ver weg 
in de Franse Alpen, waar de monniken nog zo traditioneel mogelijk leven en het jaren duurde 
voor een registrerende camera werd toegelaten.  
 
Zoektip 
Soms weten we niet meer precies meer wat we over een film schreven in 
een eerdere nieuwsbrief. Google heeft de mogelijkheid om verder in een 
site te zoeken dan in eerste instantie opperrvlakkig gebeurt. Geef een 
zoekwoord op, gevolgd door ‘site:’ en de naam van de site en Google zoekt voor u die hele 
site door naar dat woord. Een voorbeeld?  “Dolby site:filmtheaterfanfare.nl” leert dat we in 
Nieuwsbrief 43 daar iets over hebben gezegd. 
 
Fanfare is nu een Dolby-theater  
In die Nieuwsbrief eigenlijk alleen maar de aankondiging van de 
plannen voor de aanschaf door het Markland College van een officiële 
Dolby-decoder voor het geluid. Om een lang verhaal kort te maken: een 
ruisonderdrukkingssysteem voor professioneel gebruik. Afgelopen donderdag werkte de 
decoder voor het eerst en het resultaat was - vonden wij - opmerkelijk. Met name (natuurlijk) 
de stille passages, die nu ook echt stil zijn, maar ook de volheid van het de hele zaal 
bereikende geluid, viel ons op. De techneuten onder ons kunnen bij voorbeeld op 
http://users.pandora.be/nicks_auditorium/nl/dolby.html nog veel meer vinden. Let op het 
adres zónder de gebruikelijke www aan het begin. P.S. Ook de nieuwe Anamorfootlens doet 
wonderen. Wat dat is, zullen we een volgende keer vertellen. 
 
Idi Amin  (bron: www.wikipedia.nl) 
- Idi Amin Dada Oumee (17 mei 1928 - 16 augustus 2003) was van 
1971 tot 1979 dictator in Oeganda. Zijn regeringstijd wordt als een 
van de bloedigste in de moderne Afrikaanse geschiedenis 
beschouwd. Hij droeg de bijnaam ‘slachter van Afrika’; zijn bewind 
kostte circa 300.000 mensen het leven. 
- Het exacte geboortejaar van Amin is onbekend, de schattingen 
lopen uiteen van 1924 tot 1928. Van 1951 tot 1960 was hij 
bokskampioen van Oeganda in de zwaargewichtklasse. 
- Tijdens een buitenlandse reis van president Milton Obote greep 
generaal Amin op 25 januari 1971 de macht in Oeganda waarna hij 
een dictatoriaal regime vestigde. De militaire leiders die zijn staatsgreep niet steunden, 
werden door hem geëxecuteerd. Het gerucht gaat dat hij enkele van hun hoofden in de 
vriezer bewaarde, om op tafel te zetten als gasten kwamen eten. 
- In 1972 verjaagde hij de Indiase gemeenschap uit Oeganda (circa 40.000); hij beweerde 
daartoe opgeroepen te zijn door God. Indiase inwoners die weigerden te vertrekken, werden 
uitgemoord door Amins troepen. 
- In 1976 ondersteunde Idi Amin een terroristische actie van de PLO, door deze organisatie 
toe te staan een gekaapt toestel van Air France en de passagiers onder te brengen op het 
Oegandese vliegveld Entebbe en van daaruit eisen te stellen aan Israël. Een bliksemactie 
van het Israëlische defensieleger op 4 juli 1976 maakte een eind aan de gijzeling. 



 
 

 
 
- In de loop der jaren heeft Amin zichzelf imposante titels toegekend, variërend van 
'president voor het leven' tot 'koning van Schotland'. 
- In 1978 vielen Amins troepen Tanzania binnen. In 1979 lukte het Tanzania, met behulp van 
Oegandese guerrillastrijders, Amin te verjagen. De vroegere president van Oeganda, Milton 
Obote, kwam weer aan de macht en Amin vluchtte naar Libië. Eind jaren '80 verhuisde hij 
naar Saoedi-Arabië, waar hij met zijn vier vrouwen van een Saoedisch staatspensioen 
leefde. In Saoedi-Arabië kwam hij nog één keer in opspraak, omdat hij een wapentransport 
zou hebben geregeld voor Oegandese rebellen. De Saoedische regering dwong hem als 
reactie daarop te verhuizen van Jedda naar het strengere Mekka, waar hij overleed. 
 
De film van donderdag 12 april: The last king of Scotland 
In deze tijd is het vanzelfsprekend dat films langskomen, die een of meer Oscars in de wacht 
sleepten. We proberen meestal vóór de uitreikingen de boekingen rond te hebben, omdat 
Oscarwinnaars (Forest Whitaker na de Bafta én de Golden Globe voor Beste Acteur) een 
nieuwe belangstelling opleveren. Dat geldt dus ook voor het Britse drama van vanavond. 
 
Via de Schotse idealistische jonge dokter Nicholas Garrigan, die in 1971 in 
Oeganda zijn diensten aan wil bieden en bij toeval in contact komt met Idi 
Amin, leren we vooral de laatste beter kennen. Een fascinerend beeld van een 
voor het land desastreuze dictator.  
 
Groot-Brittannië 2006. Regie: Kevin MacDonald. Duur: 121’. Met: Forest 
Whitaker, James McAvoy, Gillian Anderson, Kerry Washington, Simon 
McBurney e.v.a. De film wordt zonder pauze vertoond. 
 
Maandfolder april/mei  
Op dit moment is de nieuwe folder al in productie. Omdat Notes on a scandal twee dagen 
naar voren moet, overlappen de lopende en nieuwe folder elkaar met twee titels. Met de 
nieuwe folder bent u voor de komende weken weer helemaal bijgepraat. 
 
De film van dinsdag 17 april : Notes on a scandal 

Nog een Britse productie, maar van een geheel andere soort en 
zich afspelend in Engeland. 
 
Barbara Covett is de nieuwe innemende docente van een school 
voor voortgezet onderwijs. De oudere, uitgebluste collega Sheba 
Hart ziet het allemaal maar aan. Totdat ze er achter komt dat het  
heel bijzonder klikt tussen Barbara en een van de leerlingen. In 
plaats van haar te verraden, probeert ze winst te slaan uit die 
wetenschap. 
 

Langzaam maar zeker voert het verhaal je mee in de steeds 
beklemmender verhoudingen tussen de verschillende personages 
waarvan je als buitenstaander precies begrijpt wat kan of persé niet 
had gemoeten, maar waarvan je ook begrijpt dat dingen soms  
gebeuren zoals ze gebeuren. Let u op de muziek van Philip Glass. 

 
Groot Brittannië 2005. Regie: Richard Eyre. Muziek: Philip Glass. Duur: 92’. Met: Cate 
Blanchett, Judi Dench, Bill Nighye.a. De film wordt zonder pauze vertoond. 

 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     10 april 2007. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het 
Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Ouden bosch, naast het Victoria ’03-terrein. 


