
 
 

 

 
Nieuws uit het donker 156 
Helemaal goed gegaan: de vertoning van Wolke 9. Ondanks het prachtige weer namen toch 
bijna 50 liefhebbers de moeite om de film te gaan zien. Gelukkig maar, want de prachtige 
8,26 bewijst dat het bepaald geen verloren avond was. Er werd ook nogal wat nagepraat. 
 
Digitalisering 
Eind mei 2009 waren 101 zalen in 72 Nederlandse bioscopen en filmtheaters uitgerust met 
digitale projectieapparatuur. Er zijn er in mei géén bijgekomen; na de plannen van de NVB 
(zie Nieuwsbrief 154) zal het motto wel ‘even wachten maar’ zijn. Er werden 6 films digitaal 
uitgebracht en dat is één meer dan de maand ervoor. 
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding op de film van volgende week: Tulpan zou 
u alvast het stuk kunnen lezen, dat eerder in de Volkskrant 
verscheen en nu te vinden is op cinema.nl achter:  
http://www.cinema.nl/artikelen/4852079/ik-wil-geen-god-zijn-in-mijn-films  
 
Slotfilm 
De foyerploeg zal onder leiding van Dian op de slotavond 16 juli bij The boat that rocked een 
jaren ’60-sfeertje creëren. Denkt u daarbij gerust aan nog wel wat meer dan alleen een 
blokje kaas met een uitje… 
 
De film van donderdag 2 juli:  Dagen zonder lief   20.15 uur 

We zagen de film vorig jaar op het festival van Rotterdam en 
waren er van overtuigd, dat de film ook in Nederland aan zou 
kunnen slaan. Toch was er geen distributeur die hem aankocht. 
Het is aan het privé-initiatief van Raoul Wassenaar te danken, 
dat de film - in een beperkt aantal steden - tóch te zien is. Raoul 
is grafisch ontwerper en ex-onderzoeker van de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht en hij zal ná de vertoning een korte 
nabespreking leiden. 
 
Het gaat in de film om vijf mid-twintigers in het Vlaamse stadje 
Sint-Niklaas: Nick, Frederic, Kurt, Blonde Kelly en Zwarte Kelly. 
De verwantschap tussen de vijf - ooit intens en vrij van zorgen - 
wordt geïntensiveerd door de terugkeer van Zwarte Kelly, die 
jaren in New York woonde. Haar terugkeer zorgt voor twijfel, 
weemoed, irritatie en relationele spanningen.  

 
We meldden al eerder, dat de film een bijzondere reis door 
Nederland maakt en alleen te zien is in Amsterdam, Maastricht, 
Utrecht, Groningen, Bussum, Hilversum, Breda, Alphen aan de 
Rijn, Delft, Wageningen, Apeldoorn, Zwolle, Woerden, 
Nijmegen, Dordrecht en Oudenbosch. We vinden het lijstje te 
mooi om het niet nóg eens te noteren. 
 
Als bijlage een deel uit een interview met de regisseur. ‘Alles’ over de tour van de film op 
www.dagenzonderlief.nl.  
 
België 2007. Regie: Felix van Groeningen. Duur: 100’. Met: Koen de Graeve, Wine Dierickx, 
Pieter Genard, An Miller, Jeroen Perceval e.a. De film wordt zonder pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     30 juni 2009. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 



 
 

 
 
BIJLAGE 
Uit een interview met de regisseur 
 
Wanneer is het idee gegroeid om samen met theaterauteur en    
-regisseur Arne Sierens aan het scenario te werken? 
Tijdens het creatieproces van Steve + Sky is het idee gegroeid 
om samen te werken aan iets nieuws. Het basisidee van Dagen 
zonder lief is ontstaan uit een rechtszaak die Arne van nabij had 
gevolgd. De zaak draaide rond een groepje vrienden waarin 
rivaliteit heerste onder de twee gangmakers. Uiteindelijk is die 
rivaliteit tijdens een weekendje stappen ontaard in een moord. 
 
Wat trok je aan in het verhaal? 
Ik heb altijd interesse gehad in 'bendes'. Bepaalde, afgetekende milieus binnen een afgebakend 
territorium. Maar na verloop van tijd is net die factor me gaan vervelen. De situatie stond te ver van 
me af, ik vond het te marginaal. Ik wilde het verhaal herkenbaarder, hedendaagser maken; 'gewoner'. 
Als vanzelf is het gegeven van vrienden die uit elkaar groeien het centrale thema geworden. 
 
Je hebt deze keer wel van bij het begin de keuze gemaakt om met geoefende acteur s te werken. 
Niet echt, want op de audities hebben we allerlei mensen uitgenodigd, ook niet-professionele 
acteurs. Maar de mensen waar ik uiteindelijk voor gekozen heb, bleken uiteindelijk allemaal 
‘professionals'. 
 
Hoe ben je op deze kern van acteurs gekomen? 
Pieter Genard en Koen De Graeve heb ik bezig gezien in het theater. Met Wine Dierickx had ik al 
eerder gewerkt, en ook An Miller ken ik al een tijdje. Jeroen Perceval werd me aangeraden door Pol 
Heyvaert (regisseur van de Victoriaproductie Aalst). 
 
Niet zo lang geleden stond je zelf op de planken tijdens de Victoriaproductie Aalst. Heeft die ervaring 
invloed gehad op je omgang met acteurs? 
Ik heb nu aan den lijve ondervonden hoe hulpeloos je kan zijn als acteur, maar eigenlijk wist ik dat al. 
Het is nu eenmaal een nadeel van acteurs, net zoals er nadelen verbonden zijn aan de functie van 
regisseur. Je kan wel twintig keer tegen iemand zeggen dat hij of zij goed bezig is, maar geen veertig 
keer (lacht). Soms neem je een acteur bij de hand, maar soms moet je ook loslaten zodat ze een stap 
verder durven gaan. Je eens goed kwaad maken helpt ook soms (lacht). 
 
Heb je je veel kwaad moeten maken tijdens het draaien? 
Neen. 
 
Heb je iemand bij de hand moeten nemen? 
Goh, misschien wel, ja (lacht). Maar verwacht nu niet dat ik daarover ga 
uitweiden! 
 
Goede vrienden die uit elkaar groeien, is het in je eigen leven al voorgevallen? 
Ik denk dat het een thema is dat voor iedereen herkenbaar is, het is dus ook voor mij een gevoel dat 
me aangrijpt. Het is meestal pijnlijk, maar zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Oorspronkelijk was de 
ontknoping in de film veel explosiever, definitiever. Uiteindelijk schuilt er toch een positieve noot in. De 
sfeer is misschien een beetje donker, maar wel oprecht. 

 
Er zitten geen klootzakken bij? 
Eigenlijk niet, nee. Hoewel niemand 100% zuiver op de graat is. Behalve 
misschien Nick, de cafébaas, die doet eigenlijk geen vlieg kwaad en heeft het 
minst problemen met al de gebeurtenissen. 
 

Voor de score heb je up and coming jazzpianist Jef Neve geëngageerd. Omdat piano beter paste bij 
de soberheid van de film’? 
De soundtrack is vooral gericht op de emoties die spelen in de film. Er zit ook een thema in verwerkt 
die de toeschouwer in een bepaalde richting pusht. Dat piano centraal zou staan in de soundtrack lag 
vrij snel vast, maar Jef was niet onze eerste keuze. Ik heb weinig voeling met jazz en met die gasten 
weet je toch nooit wat er gaat gebeuren, niet? (lacht). Bij onze eerste ontmoeting met Jef stelde Nico 
(Leunen, montage) me op mijn gemak door uit te leggen dat zijn manier van muziek maken eigenlijk 
dezelfde is als mijn manier van film maken. Want zo komt jazz eigenlijk tot stand: een aantal mensen 
bij elkaar brengen die vertrekken van een centraal thema en inspelen op elkaar. Als regisseur houd ik 
wel de teugels in handen maar zorg er ook voor dat het alle kanten uit kan. Ik functioneer niet als alles 
op voorhand te strak is vastgelegd. Ik film ook veel takes, uit veel verschillende hoeken. Soms krijg ik 
te horen dat ik geen keuzes kan maken en misschien is dat ook zo. Maar ik wil altijd het onderste uit 
de kan halen, en beschikken over voldoende opties. 


