
 
 

Nieuws uit het donker 203 
Over het algemeen viel de film van vorige week iedereen mee. We kregen gelijk bij ons 
vermoeden, dat u de kwaliteiten ook wel in zou zien. De gelukkige huisvrouw kreeg een 8,39 
en dat is een mooie weerspiegeling van uw mening. 
 

Bosch Parade 

We hebben iets met Den Bosch. Omdat de stad in 2016 herdenkt, dat de 
schilder Jheronimus Bosch er 500 jaar geleden overleed, vaart op 

woensdag 23, vrijdag 25 en zondag 27 juni nog de kunstzinnige stoet over 
de Groote Stroom van de Binnendieze. U kunt die drijvende, peddelende en 
wadende optocht vanaf de oevers volgen. Voor de stoet putten de 
professionele makers inspiratie uit werk en visioenen van Jheronimus Bosch. 
De makers zijn beeldende kunstenaars, vormgevers, componisten, 
regisseurs en choreografen. Ze werken samen met beoefenaars van de amateurkunst, 
(sport)verenigingen en enthousiaste vrijwilligers. De reis naar Den Bosch is op een van die 
dagen zeker de moeite waard. 
 

De film van donderdag 24 juni Los viajes del viento  20.15 uur 
Zo nu en dan komt er een film op het programma waarvan we tevoren 
denken dat hij niet zo druk zal worden. We hebben de kwaliteiten van 
zo’n film toch goed genoeg geoordeeld en willen, dat ook het 
Oudenbossche publiek kennis neemt van films uit landen als Columbia. 
We kunnen ons niet herinneren eerder een film uit dat land vertoond te 
hebben. 
 

De Colombiaanse inzending voor de Oscar voor Beste Buitenlandse 
Film is dus geen vanzelfsprekende keuze. Maar de kleine film blijft wel 
degelijk hangen vanwege het bijzondere verhaal en de broeierige sfeer. 
 

Nadat hij zijn vrouw overleden is gaat hij voor de laatste keer op reis met zijn ezel en 
accordeon. In het uiterste noorden van het land woont zijn oude mentor en die zou de 
accordeon ooit bij een duel hebben gewonnen van de Duivel zelf. De verbitterde Ignacio 
heeft gezworen nooit meer op het vervloekte instrument te zullen spelen, maar als de jonge 
Fermin zijn, eigenlijk ongewenste reisgenoot wordt… 
 

Andere rollen dan de gebruikelijke zijn er in deze film ook 
voor het prachtig in beeld gebrachte landschap en - natuurlijk 
- de muziek, met name als 2 accordeonisten een muzikaal 
gevecht aangaan.  
  
“Dankzij de melancholieke muziek en de onwaarschijnlijk mooie 
landschappen blijft Los viajes del viento in het geheugen gegrift.” 
(cinema.nl) 
 
"Je zou Guerra een geestverwant van Tony Gatlif kunnen noemen, die rond zigeuners op eenzelfde 
manier mythes creëert - door overlevering, traditie en fantasie te vermengen. Dat levert soms valse 
folklore op, maar veel vaker groots gecomponeerde beelden." (NRC) 
 
“…een mooi plaatjesboek." (Het Parool) 
 

Columbia 2009. Regie: Ciro Guerra. Duur: 120’. Met: Marciano Martínez, Yull Núñez. De film 
wordt met pauze vertoond.  
 
U bent zoals altijd van harte welkom bij Filmtheater Fanfare. 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.        22 juni 2010. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


