
 
 

Nieuws uit het donker 227 
Het leek er op, dat u het erg leuk vond om eindelijk weer te kunnen. Na een aantal weken 
met twijfelachtig weer was het weer eens lekker druk bij Tamara Drewe. We passeerden 
zowaar het bezoekersaantal van Filmtheater De Bussel, wat maar zelden het geval is. Is ook 
niet belangrijk natuurlijk. De score van 7,0 was wat onder onze verwachting en die van 
regisseur Stephen Frears denken we, maar het is wel goed zo. 
 
Wat verwacht u van 2011? 

Nou; dat dat dan maar zo goed en veel mogelijk moge uitkomen. Dat is toch 
mooi gewenst namens alle vrijwilligers van uw filmtheater om de hoek. Het ga u 
allen goed in een spiksplinternieuw jaar. 

 
Erg drukke week 
Na een vakantieperiode én voorafgaand aan een week met 2 activiteiten is het natuurlijk 
extra druk op de burelen van het filmtheater. Donderdag de reguliere film en zondag de 
eerste activiteit in het kader van onze lustrumviering. Als u moet kiezen, doet u dan zondag 
maar. Het is moeilijk in te schatten hoeveel gasten we zondag zullen ontvangen, want de 
laatste dagen zwelt de belangstelling weer aan, maar we gaan uit van tenminste 100! 
 
Reclamestoot 
Natuurlijk „gebruiken‟ we de lustrumviering voor een extra publiciteitscampagne. 
Maar dat zowel BN/De Stem (een deel daarvan is te vinden op 
www.bndestem.nl/regio/roosendaal/7912088/Het-eerste-lustrum-vloog-als-een-
film-voorbij.ece) als de Halderbergse Bode als de nog te verwachten uitgave 
van Wonen in uw Regio als de HOS ruime aandacht besteedden aan de 
festiviteiten is een fantastische steun. We zijn er helemaal van overtuigd, dat ons een warm 
hart wordt toegedragen waarmee ook „de film‟ gediend is. Voor de Opa- en Omadag, 
volgende week, verspreidden we pakweg 3000 A5-flyers en daar wordt ook al over gebeld..  
 
De film van donderdag 13 januari Home for Christmas    20.15 uur  
Het lijkt merkwaardig om half januari een film te vertonen die rond de kerst speelt. Maar wij 
zagen de film half oktober en hadden er geen moeite mee om z‟n kwaliteiten te waarderen, 
hoewel de pers dat minder inzag. Wíj gaven de film 4½ ster uit 5. De pers dacht daar later 
wat anders over, maar u komt dat natuurlijk zelf wel beoordelen. 
 

We maken kennis met een aantal inwoners van het fictieve Noorse dorpje 
Skogli. Vlak voor kerstmis hebben ze „allemaal wat‟: een gescheiden man 
verkleedt zich als Kerstman om zijn kinderen te kunnen zien, een vrouw 
hoopt dat haar minnaar diens vrouw zal verlaten en zal kiezen voor haar; 
een protestants jongetje vertelt zijn islamitisch klasgenootje, dat zij gerust 
met kerstavond bij hem kan komen, omdat ze bij hem thuis ook geen kerst 
vieren. Het ene verhaal is vooral komisch, het andere is ontroerend en aan 
het eind van de film past het soms opvallend in elkaar terwijl andere lijntjes 
evenwijdig blijken te lopen. 

 
Home for Christmas is gebaseerd op de bundel korte verhalen „Only soft presents under the 
tree‟ van Levi Henriksen en de film won de jury prize voor best screenplay op het San 
Sebastian Filmfestival. 
 

“…een bitterzoete en troostrijke mozaïekfilm. Een die is doortrokken van melancholie, maar 
niettemin vrolijk stemt, omdat iedereen met de beste intenties zo aandoenlijk hard aan het 
proberen is. Geen gewone kerstfilm dus, maar een (ook stilistisch) mooie film over mensen.” 
(De Telegraaf) 
 

Noorwegen 2010. Regie: Bent Hamer. Duur: 90‟. Met: Trond Fausa Aurvag, Fridtjof Saheim, 
Nina Andresen Borud, Reidar Sorensen e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
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Museumtip 
En vraag nou maar niet, hoe we daar weer verzeild zijn geraakt, maar het 
Singermuseum in Laren heeft deze week nog (want tot en met 16 januari) 
de tentoonstelling Dutch Utopia binnen haar muren. Het is eigenlijk een 
merkwaardige tentoonstelling van Amerikaanse(!) kunstenaars die tussen 
1880 en 1914 in Nederlandse dorpen als Laren, Katwijk en Volendam 
woonden om er én geïnspireerd te worden én er „echt Nederlandse‟ 
werken te maken: het Amerikaanse droombeeld van Nederland. 
Reguliere toegangsprijs €13,- (en dat is te veel, ook al is de 
tentoonstelling erg verzorgd), maar met Museumkaart maar €3,-. Kijk 
verder op www.singerlaren.nl/Museum_Tentoonstellingen.html. 

 
Tip 2 

Het is natuurlijk te ver rijden voor dat 
museum alleen. Maar dan combineert u dat 

bezoek maar met een bezichtiging van Kasteel de Haar. Je gelooft je 
ogen niet als je aan komt lopen en de torens, transen, grachten, poorten 
en ophaalbruggen ziet staan. Ivanhoe lijkt er nog maar net te zijn weg 
gereden. Het kasteel bezoeken kan alleen met een rondleiding met 
gids, maar dat is dan ook wel zo leuk. Zij (wij hadden een zij) vertelt plastisch over de 
geschiedenis, het interieur, de familie van Zuylen (die nog vanalles in de pap te brokken 
heeft en die ook nog de nodige noten op de zang heeft). Zo‟n rondleiding kost €9,50 
(kinderen €6,-; ook leuk voor hen natuurlijk) en er bestaat ook een Gezinsdagkaart. Even 
goed voorbereiden dus via www.kasteeldehaar.nl.   
 

Voice Male At the movies op zondag 16 januari 
Voice Male is de niet alleen in Vlaanderen erg populaire, 6 
man sterke a capella zanggroep, die in dit programma 
uitsluitend filmmuziek ten gehore brengt, zelfs als er in de films 
oorspronkelijk geen songteksten waren. Zo wordt bij de 
vertoning van fragmenten van de klassieker Once upon a time 
in the west de legendarische muziek live „gezongen‟.  
 
Voice Male bestaat uit Tijl Corremans, Jean-Pierre Bodson, Jan Vannot, Jan 
Coesemans, Jo Annemans en Harald Van Beeck. 
 
We zagen een optreden van de groep bij Film by the Sea in Vlissingen in 2010 en 
waren onder de indruk van wat 6 stemmen vermogen. 
 
Programma 
Hoewel we dat wellicht met enige soepelheid zullen volgen hebben we toch een 
programma op stapel staan. Houd u rekening met de volgende richttijden: 
14.00 uur  Ontvangst met koffie of thee 
14.30 uur  Welkom 
Aansluitend  Optreden Voice Male           5 jaar 
Ong. 15.45 uur Toast op 5 jaar Fanfare 
Ong. 17.00 uur Sluiting  
 
Op youtube staan verschillende filmpjes van korte optredens van Voice Male. Kijkt u ter 
voorbereiding op de middag maar eens op 
http://www.youtube.com/watch?v=lWY_15rIyAI&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=M3z6XCug_W8&feature=related of 
http://www.youtube.com/watch?v=pix1J3l3MCI&feature=related  
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     11 januari 2011. 
 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
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