
 
 

Nieuws uit het donker 253 
Als we alleen hadden hoeven kijken naar het weer, hadden we de hele zomer gewoon door 
kunnen programmeren. Maar ook om onszelf enige rust te gunnen ging Fanfare er toch een 
paar weken tussenuit. Hopelijk snakt u nu weer naar mooie, ontroerende en/of indrukwek-
kende films. Fanfare zal ze voor u regelen. In de bioscopen en filmtheaters is het kwalitatief 
vooralsnog een slappe zomer. We hebben in de vakantieperiode wel een paar films gezien, 
maar er is eigenlijk maar weinig aanleiding om daar enthousiast over te doen.  
 
Rabobank (laatste keer) 
Natuurlijk is het drammen, maar in het belang van het filmtheater is nét iets meer toege-
staan. Het is echt de laatste keer. Als u een rekening heeft bij de Rabobank ga dan vóór 15 
augustus alstublieft naar www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/wbn/. Klik daar op 
‘Lidmaatschap’ in het linker menu en dan kunt u zich rechts als lid laten noteren. Dat kost 
allemaal niets, maar alleen dán heeft u in het najaar de mogelijkheid om Fanfare te helpen, 
want alleen leden kunnen dan stemmen. Fanfare is, in het kader van Hart op de juiste plek’ 
van die bank, genomineerd in de ‘afdeling cultuur’ van de financiële injectie die 
bovengenoemde bank jaarlijks uitdeelt. Lid worden moet vóór de genoemde datum. 
Een lidmaatschap geeft ook nog kortingsmogelijkheden. Als u ook vrienden en 
kennissen deze tip door kunt geven, doet u dat dan alstublieft. 
 
Overleden 
Vorige week overleed de moeder van Marij (medewerkster foyer) en Dian (en dus de 
schoonmoeder van Ad) op 89-jarige leeftijd. Afgelopen vrijdag werd definitief afscheid van 
haar genomen met een passende bijeenkomst in het crematorium van Breda. We wensen de 
familie de benodigde sterkte. 
 
Vakantie 
In deze tijd van het jaar kan alles: u bent - net als wij - al weer terug, u leest dit helemaal niet 
op tijd, want u bent er even niet óf u moe(s)t nog even wachten. Hoe dan ook: Fanfare gaat 
11 augustus weer van start met opnieuw een vrolijke Italiaan. Op de Fanfaresite is de trailer 
te bekijken: www.filmtheaterfanfare.nl/filmarchief/p/prima-cosa-bella/prima-cosa-bella.html  
 
Familie-inzet 

Op dit moment is de familie van Dongen nog (even) op vakantie, maar zoon Joris 
zorgde ervoor, dat u in het weekend tóch de nieuwe folder in uw digitale postbus 
kreeg en dat u deze brief kunt lezen. Freek Uijtdewilligen is op dit moment 
bezig met de ontwikkeling van een Fanfare-app voor (Android-gestuurde) 
smartphones. De eerste proeven zien er gelikt uit. Als u zich in wilt zetten 

voor een versie/vertaling voor de iPhone en/of de BlackBerry, dan zou dat prachtig 
zijn; Freek is te vinden via app@filmtheaterfanfare.nl. U hoort het natuurlijk 
onmiddellijk van ons als hij een werkende applicatie klaar heeft. 
 
Ziekenboeg 
We hebben mevrouw Joosten weliswaar gesproken, maar ze zal nog niet naar de film 
kunnen komen. Binnenkort moet ze een (herstel)operatie ondergaan en we hopen dat nu 
alles echt in orde komt met haar gezondheid en we wensen haar dan ook veel succes. 
 
Foutje(s) 

Om een of andere duistere reden ging het oversturen van de folderteksten 
naar dtp’ster Henriëtte van Onnink Grafische Communicatie deze keer niet 
helemaal goed. Met name accenten en trema’s wilden niet lekker meewerken 
en bleken op verkeerde plekken terechte gekomen te zijn. Het werd 

uiteindelijk vrijdagmiddag half 6, toen we dachten alle foutjes er samen uitgehaald te hebben. 
Tot (tenminste) twee keer toe is Rien à déclarer tóch nog op een verkeerde manier gespeld 
blijven staan. Sorry, maar u weet nu beter én hoe het kwam.  
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WooWoo en Bellini 
Zolang de voorraad strekt zal er aanstaande donderdag, vanwege de start van een nieuw 
seizoen, een bijzondere aanbieding voorhanden zijn: een WooWoo is een glas met 
Peachtree met cranberrysap en onze Bellini – er schijnen nog andere recepten met dezelfde 
naam te zijn – bestaat uit Peachtree met prosecco. De speciale gelegenheidscocktailtjes 
kosten - net als onze wijnen - €2,50 per glas.  
 
Ná de folder 
Voor zover al niet bekend noteren we hieronder ook al even wat we ná de nieuwe folder al 
vast hebben gelegd.  
do 29/9 * The trip (Winterbottom)      
do  6/10 Tomboy (Sciamma)        
zo  9/10 Tomboy  

in kader Kinderboekenweek en i.s.m. Bibliotheek VANnU   14.00 
do 13/10 The tree of life (Malick)      
do 20/10 Le gamin au vélo o.v.       
Herfstvakantie zo 23 t/m zo 30 

 
Nieuwe speakers 

Aanstaande donderdag maken we voor het eerst gebruik van de twee nieuwe 
luidsprekers voor het middenkanaal. Behalve op de grond hangt boven het 
doek ook een Tannoy V300, waarmee we weer een stapje voorwaarts zetten 
in de kwaliteitsverbetering van het (film)geluid.  

 
De film van donderdag 11 augustus La prima cosa bella   20.15 uur 
Omdat we het vorige seizoen afsloten met ‘een Italiaan’ was het wel leuk, dat distributeur 
Cinéart La prima cosa bella voor een avant première beschikbaar had. Feit is wel, dat ook wij 
die film (wel de leuke trailer natuurlijk) nog niet gezien hebben… Dan kijken we dus lekker 
met u mee. 

De depressieve leraar Bruno en zijn jongere zus Valeria zullen de 
strijdlustige en stralende Anna verzorgen op haar sterfbed. Door zijn 
terugkeer naar Italië en geboortestad Livorno neemt Bruno een 
onvermijdelijke duik in het verleden:  
 
In de jaren ’70 waren Bruno en Valeria er getuigen van dat hun 
moeder door haar jaloerse echtgenoot op straat werd gezet na te zijn 
gekozen tot ‘mooiste moeder van het strand’. De opeenvolgende, 
tragikomische gebeurtenissen rond de verhuizingen van het 
gemankeerde gezin en de diverse minnaars van Anna brengen het 
verhaal weer naar het heden, waar vooral Bruno te doen heeft met de 
conflictueuze relatie tussen hem en zijn moeder. 

 
Onder meer: David di Donatello-Awards (de Italiaanse Oscars) voor beste acteur 
(Mastandrea), beste actrice (Ramazotti) en beste scenario. Daarnaast een 
nominatie voor beste regisseur bij de European film awards 2010. 
 
“Herontdek de Italiaanse komedie” (van de Engelstalige affiche). Zelfs Libelle besteedt 
aandacht aan de film en er is zelfs een filmpakket te winnen, met onder meer 
‘Het grote Heleen van Royen zomerboek’; u kunt niet meer wachten…  
 
De Italiaanse Oscarinzending voor beste buitenlandse film. 
 
Italië 2010. Regie: Paolo Virzi. Duur: 122’. Met: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazotti, 
Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi. De film zal op 25 augustus in Nederland worden 
uitgebracht door Cinéart en wordt vanavond met pauze vertoond, mede natuurlijk om de 
lekkere mixdrankjes te kunnen proeven. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.       9 augustus 2011. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


