
 
 

Nieuws uit het donker 259 
In het kader van de Halderbergse Cultuurmaand was Smakelijk eten de eerste film die ‘iets 
met eten’ had. “Die film moesten ze elk jaar op de tv laten zien” was een van de reacties. De 
volgende films zullen –natuurlijk- wat minder belerend zijn. Maar u had samen tóch een nette 
7,12 over voor de film. 
 
Film by the Sea 2011 
Tijdens het tweede weekend van FbtS hebben we opnieuw goed onze best gedaan. 
We volstaan met de filmtitels en onze scores, voor zover we méér dan 3 sterren 
gaven en komen er op terug, als de film de programmering van Fanfare haalt. 

Shutter Island     ***½  
La guerre est déclarée    ****   
Drive    ***½  
The help    **** 
Small town murder song    ***½  
Habemus papam    ***½  
Les emotifs anonymes    **** 
Submarine    ***½  
Restless    ****½  

N.B. Onze winnaar: Jane Eyre (**** ½) hebben we geboekt voor 8 december. Komt 22/9 uit. 
 
Stemmen 
Spontaan kregen we al enkele meldingen van fans, die doorgeven –natuuuurlijk- op Fanfare 
gestemd te hebben. Bent u lid van de Rabobank, er een rekening hebben is niet genoeg, 
gaat u dan naar www.hartopdejuisteplek.nl/stemmen en betoon daar uw steun aan uw 
filmtheater. De winnaar is díe instelling die de meeste stemmen vergaart. Behalve Fanfare 
zijn in de categorie ‘Cultuur en Evenementen’ ook S.C. De Smoorfrêters uit Bosschenhoofd 
en Mandolineorkest Melodia uit Stampersgat genomineerd. Het orkest zal later in het jaar 
een optreden verzorgen voorafgaand aan een filmvoorstelling. Stemmen vóór 1 oktober! 
 
De film van donderdag 22 september: * La graine et le mulet    20.15 uur 
Het is leuk om vanwege een eetfestivalletje een film te vertonen, waarvan het bij uitbreng 
helaas niet is gekomen. La graine… is er zo een. 
 

Slimane Beiji is gescheiden en wordt ontslagen door de 
scheepswerf waar hij decennialang werkte. Met de ‘gouden’ 
handdruk wil hij proberen een oude visserskotter om te bouwen tot 
Afrikaans specialiteitenrestaurant. Dat valt nog niet mee.  
 
Slimanes kinderen komen iedere zondag bij elkaar aan de 
keukentafel van zijn ex-vrouw Saoud. Daar wordt een heerlijke 
couscous met vis (la graine et le mulet) gegeten, terwijl de nogal 
ingewikkelde familie-omstandigheden worden doorgenomen. 
 

De film vertelt het leven, de ambities, de frustraties, maar ook de 
moed van Noord-Afrikaanse migrantenfamilies in Zuid-Frankrijk, 
een ook nu weer zo actueel onderwerp. 
 

De film won in 2007 vier Césars, de belangrijkste Franse filmprijzen. 
 

Frankrijk 2007. Regie: Abdel Kechiche. Duur: 151’. Met: Habib Boufares, Hafsia Herzi, 
Farida Benkhetache, Abdelhamid Aktouche e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.       20 september 2011. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

http://www.hartopdejuisteplek.nl/stemmen

