
  

Nieuws uit het donker 325      
Afgelopen donderdag bleek toch wel dat veel mensen (175), niet gehinderd door slecht weer, 
met eigen ogen wilden zien of dat Amour terecht zo wordt geprezen. Met 90% vieren en 
vijven, wat drieën en één twee kreeg de film een score van 8,95. Amour, de nieuwe nummer 
één van 2013, werd dus goed ontvangen. 
 
‘ABOUT UIJTDEWILLIGEN’ 
Afgelopen 1 januari ging Ad Uijtdewilligen  
officieel met pensioen en zo’n tien dagen 
geleden werd hij door de schoolleiding en 
(oud-)collega’s op feestelijke wijze 
uitgezwaaid.  Er stond een artikel in 
BNdeStem maar binnen ons eigen filmtheater 
hebben we er nog niet bij stil gestaan. Dat 
moet wél gebeuren. En omdat de redacteur 
van deze nieuwsbrief nu eenmaal moeilijk over 
zichzelf kan schrijven, hebben wij enige  
ruimte van deze nieuwsbrief bij de redactie 
opgeëist. 
 

In 2002 werd door Filmtheater F&A de film ‘ About Schmidt’ 
vertoond. Een (wederom) grandioze Jack Nicholson speelt 
een uitgebluste zestiger die op een armzalige manier door zijn 
werkgever met pensioen wordt gestuurd.  Al even armzalig 
probeert hij enige invulling te geven aan zijn nieuwe bestaan, 
zich wanhopig afvragend waarvoor hij nu eigenlijk nog leeft. 
U begrijpt, behalve het gegeven van de pensionering, gaat 
elke andere vergelijking van Ad met ‘Schmidt’ volledig mank. 
Maar omdat dit nu eenmaal een nieuwsbrief is die vooral over 

film dient te gaan, leek het mij toch een gepaste introductie voor dit stukje. 
 
Dat Ad ook maar een beetje zou gaan tobben over een zinvolle invulling van zijn ruim 
beschikbare tijd, valt niet bepaald te verwachten. Op het moment dat ik dit stukje schrijf,  
bijvoorbeeld, bevindt hij zich twee weken in Rotterdam, alwaar hij als VIP op de voorste rijen 
zit van het IFFR. Het enige verschil met vroeger is, dat hij zich nu nog meer met film zal gaan 
bezighouden dan hij al deed. Ongetwijfeld zullen wij als bezoekers van ‘Fanfare’ daarvan 
gaan profiteren omdat lijntjes met distributeurs nóg korter worden en de filmkeuze (samen 
met Dian) nóg meer afgewogen. 
 
Afgelopen weekend heb ik, namens het bestuur en ongetwijfeld namens u allen, aan de 
Zandeweg een kleine attentie afgeleverd. Het betreft de nieuwste roman van Thomas 
Roosenboom die gaat over een man die in zijn garage een bioscoop bouwt om films te gaan 
vertonen voor een eigen publiek. Als hij dreigt te worden ingehaald door de technologische 
ontwikkelingen van de moderne cinema besluit hij het roer radicaal om te gooien en het 
publiek niet langer naar een film te laten kijken, maar om het publiek, via een rode loper, zélf 
tot middelpunt van het filmtheater te maken. 
Dít leek mij ter afsluiting van dit stukje een veel betere metafoor.  
Want wij weten het allemaal:  
Ad houdt van film, maar nóg meer houdt hij van u:  het Fanfare-publiek. 
 
Namens ons allen:  Ad, veel geluk! 
 
Theo Hoebink 
 



  

IFFR1 
Mocht u eens willen grasduinen en wat meer willen weten over de vele films die in Rotterdam 
te zien zijn, dan helpen de trailers natuurlijk goed om een idee te krijgen. Alle trailers zijn te 
bekijken op: http://trailers.filmfestivalrotterdam.com/ 
 
IFFR2 
Vanuit het filmisch strijdgewoel laten Dian en Ad de eerste tekenen van leven horen. Zij 
proberen zo veel mogelijk films te zien die later, na uitbreng in Nederland, naar ons 
filmtheater gehaald kunnen worden. Toppers tot nu toe zijn The master, de documentaire 
over Lee Towers , No en Vergiss mein nicht. Verder Wadjada. die vanmorgen de grootste 
publieksfavoriet is met 4,75 uit 5 en Matterhorn, die in maart bij Fanfare te zien zal zijn. 
Natuurlijk laten ze zich niet onbetuigd bij de borrels die her en der worden georganiseerd, 
maar de films gaan altijd voor. 
 
In 14 zalen worden vanaf een uur of 10 in de morgen films vertoond voor het publiek. Dat 
gaat bijna non stop door. Daarnaast zijn er nog pakweg 5 zalen voor de pers- en 
gastenvertoningen. Opmerkelijk is de erg goed geregelde kaartverkoop. Helemaal digitaal 
staan al je kaartjes achter een streepjescode, die je zelf uitdraait of op je badge zet. Nog 
maar enkele rijen dus bij de kassa's voor de allerlaatste aanbiedingen. 
 
Ook Rotterdam 
- Ontbijten naast de hoofdrolspeelster van de nieuwe film van Marion Hansel, die je gisteren 
hebt gezien. 
- Ruim voor het middaguur met de tram naar LantarenVenster terwijl Feyenoordfans al 
luidkeels met blikjes cola, met wat sterks erin, hun trouw aan hun club bezingen. 
- Glibberend van zaal naar zaal waar iedereen zich stampend van de sneeuw ontdoet, maar 
het soms toch wel carnaval lijkt, maar dan zonder zang en dans. 
- Restaurants, groot en klein, die goed op de wensen van de gasten inspelen en dus 
razendsnel de bestelling aanleveren en meestal ook speciale festivalaanbiedingen hebben, 
- Cineart bestaat 5 jaar en huurde de hele Corso af, normaal een grote uitgaansgelegenheid. 
Veel herrie, sorry discodreun, veel bekenden en dus erg gezellig, al was het op een 
zondagavond. 
- Natuurlijk even binnenlopen bij de belangrijkste schoenenzaak van de stad: van den 
Assem, die nog honderden restanten in de uitverkoop aanbiedt met 70procent korting, 
waardoor ze allemaal betaalbaar worden. 
 
IFFR3 
Als u ook een dagje Rotterdam wilt combineren met een bezoek aan een of meer films van 
het festival dan is dit de handigste tip: 
Op eerstehulp.filmfestivalrotterdam.com krijgt u, na het beantwoorden van een paar vragen, 
tips van films die bij uw smaak passen en waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn. 
 
De film van donderdag 31 januari: The broken circle breakdown    20.15 uur 

De titel van de film van vanavond ligt niet zo voor de hand, 
maar verwijst naar het toneelstuk waarvan de titel trouwens nog 
langer is. Ook is er nog het liedje ‘Will the circle be unbroken’ en 
is dat hier ook aan de hand: de cirkel wordt doorbroken en heeft 
de breakdown tot gevolg. 
 
Het gaat hier om de nieuwe film van Belg Felix van Groeningen 
(De helaasheid der dingen en Dagen zonder lief) die vertelt over 
het drama dat het gelukkige stel Elise en Didier treft, wanneer 
hun dochtertje ernstig ziek wordt 
 
Het was liefde op het eerste gezicht bij Elise en Didier al zijn zij 
totaal verschillend. Zij in haar tattooshop, hij in een band. Hij is 
de prater, zij de luisteraar. Als dochter Maybelle geboren wordt, 
is hun geluk compleet. Maar zoals gezegd slaat het noodlot toe. 
 

http://trailers.filmfestivalrotterdam.com/


  

“Van Groeningen doet geen poging om deze thematiek lichtvoetig te houden. Dat hoeft ook 
niet. Het leven is geen picknick. Wat een prachtige acteurs en wat een prachtfilm." (De 
Telegraaf) 
 
"De chemie tussen vader en moeder spat van het scherm af, net als de pijn en ellende als 
het misgaat en ze elkaar niet meer begrijpen. Hoe graag ze dat ook willen. 
Hartverscheurend." (Algemeen Dagblad) 
 
België 2012. Regie: Felix van Groeningen. Duur: 110’. Met: Veerle Baetens, Johan 
Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van Rampelberg, Nils De Caster e.a. De film wordt met 
pauze vertoond. 
 
De jeugdfilm van zondag 3 februari: De groeten van Mike!    14.00 uur 

Regisseuse Maria Peters maakte na Kruimeltje en Pietje Bell weer een 
wat serieuzere film. Vooral de rollen van de kinderen worden erg goed 
gespeeld en je voelt helemaal met hen mee. 
 
Mike mag eindelijk uit het ziekenhuis, waar hij erg lang moest blijven. 
Maar zijn moeder komt hem maar niet ophalen (zij heeft een 
drankprobleem). Bureau Jeugdzorg moet zich daarom over Mike 
ontfermen, maar die vindt dat hij best voor zichzelf kan zorgen. Eerst 
lukt het hem het nog wel om, met de hulp van kamergenoot Vincent, uit 
handen van Jeugdzorg te blijven, maar uiteindelijk zal hij toch naar een 
jeugdinstelling moeten… 

 
"De hoofdrol van Maas Bronkhuyzen, die eerder nog te zien was in de Paul van Loon-
verfilming Dolfje Weerwolfje zit hem dankzij zijn onbevangen en natuurlijke spel als gegoten. 
De scènes waarin zijn Mike het hele huis van zijn moeder opruimt en gezellig maakt of 
waarin hij met moeder en al in een fontein springt zijn ontroerend en instant iconisch." 
(Filmtotaal) 
 
"Peters ontkomt niet aan een paar clichés, maar vernieuwing was ook niet haar doel; de film 
is vooral een vlot, rechttoe rechtaan verteld verhaal. Daarmee kan De groeten van Mike! 
aansluiten in de lange rij goede jeugdfilms die er dit jaar in Nederland werden gemaakt." (de 
"Peters ontkomt niet aan een paar clichés, maar vernieuwing was ook niet haar doel; de film 
is vooral een vlot, rechttoe rechtaan verteld verhaal. Daarmee kan De groeten van Mike! 
aansluiten in de lange rij goede jeugdfilms die er dit jaar in Nederland werden gemaakt.” (de 
Volkskrant) 
 
Nederland 2012. Regie: Maria Peters. Duur: 95’. Met: Maas Bronkhuyzen, Faas Wijn, Bracha 
van Doesburgh, Leona Philippo, Carine Crutzen e.a. Ons leeftijdsadvies: vanaf 7 jaar. 
 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     29 januari 2013. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een 
locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


