
Nieuws uit het donker 328 
Natuurlijk kon u ook wel genieten van een film die in eerste instantie voor de bioscopen werd 
bedoeld en het daar ook uitstekend heeft gedaan. Maar ook veel filmtheaters hebben Argo 
op de agenda gezet en dat vonden ruim 80 Fanfaregasten prima: 8,85 was de score. In de 
pauze werd er nog niet zo heel enthousiast gereageerd, maar de spanning van de tweede 
helft kregen we bij de uitgang overduidelijk mee. Als u begrijpt wat we bedoelen. 
 
De Oscars 2013  

Zondagnacht won uitgerekend Argo de Oscar voor Beste Film, 
alsmede twee ‘kleinere’ Oscars. Ook Les Misérables was goed 
voor drie Oscars, waarvan Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste 
Make-up en Kostuums het meest in het oog springen. Les 
Misérables staat voor 4 april op de rol. Life of Pi, die voor 7 
maart bij Fanfare geprogrammeerd staat, won liefst vier Oscars 
waarvan de Oscar voor Beste Regie de belangrijkste is. Ook 

Amour, Beste Buitenlandse Film en Anna Karenina, Beste Kostuums, vielen in de prijzen. 
Beide films waren eerder bij Fanfare te zien. 
Kijk o.a. op: http://www.film1.nl/blog/18723-Argo-wint-Oscar-voor-Beste-Film.html 
 
Museumtip 

Het Dordrechts museum (sinds 1842, dus een van de oudste van ons land, 
maar in 2010 verbouwd en uitgebreid) mag er zijn: erg goed georganiseerd, 
een mooi gebouw, een leuke museumwinkel en goed eten in het inpandige 
restaurant ‘Art en Dining’. Tot en met 8 april is er de zeer 
geslaagde tentoonstelling ‘Portret in portret’ te bewonderen. 
Deze als afscheidscadeau voor portretspecialist Rudi 
Ekkart bedoelde expositie is de reis waard. 5 kwartier heb 
je nodig maar dan zijn er ook nog de vaste opstellingen. 

 
Parkeertip Dordrecht 
In Dordrecht kun je, op een kwartier lopen van de Museumstraat, gratis parkeren aan de 
Lijnbaan. De entree van het museum is trouwens €10,-, maar is gratis met een 
Museumkaart. Kijkt u verder op www.dordrechtsmuseum.nl.  
 
Jeugdfilmfolder 
Sinds dit seizoen doen we dat er bij en wordt er in De Vossenberg om 
de week op zondagmiddag een jeugd- en/of familiefilm vertoond. We 
zullen de lezers van de nieuwsbrief het pdf’je van de nieuwste folder 
meesturen, al was het maar om er voor te zorgen dat u achteraf niet 
zegt: “Had ik dat maar geweten!”. Extra aandacht verdient sowieso de 
vertoning van Disney’s Chimpanzee op tweede Paasdag, 1 april (het is 
niet anders), die iedereen een leuke middag bezorgt. 
 
De film van donderdag 28 februari: Une vie meilleure      20.15 uur 
De film van vanavond zagen we al op het IFFR in 2012 en hij kreeg van ons 4½ ster uit 5. 
Soms duurt het dus bijna een jaar voor een film (sinds januari 2013) in Nederland te zien is. 
Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar het is jammer voor de film, want hij wordt dan niet 
meer zo serieus genomen door het filmpubliek. Gelukkig zijn er in Nederland de filmtheaters 
om zo’n film tóch aan te bieden. 

http://www.film1.nl/blog/18723-Argo-wint-Oscar-voor-Beste-Film.html
http://www.dordrechtsmuseum.nl/


Nadia is een Frans-Libanese serveerster en Yann een werkeloze kok 
en zij vormen een jong stel van bijna tegenpolen: hij is weliswaar 
opvliegend, maar van goede wil, zij is rustig en meegaand. Maar de 
verliefdheid kan dat wel aan. Yann wil van een bouwval aan een 
meertje een goed restaurant maken en zal het daarvoor benodigde 
geld wel lenen. Maar zo gemakkelijk blijkt dat allemaal niet te gaan 
want de tegenslagen stapelen zich op. 
 
"Het zijn vooral die momenten waarin Kahn te midden van alle misère 
de laatste restjes liefde en tederheid vindt, die van een subtiele 
schoonheid zijn." (cinema.nl) 

 
“Het is Guillaime Canet die als de rusteloze Yann het grootste deel van de film torst en elke 
scène in beweging zet, maar actrice Leïla Bekhti is even overtuigend in de meer ingetogen 
en kwetsbare rol als Nadia.” (de Volkskrant) 
 
Frankrijk 2012. Regie: Cédric Kahn. Duur: 110’. Met: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Slimane 
Khettabi, Abraham Belaga, Nicolas Abraham e.a. De film wordt zonder pauze vertoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jeugdfilm van zondag 3 maart: Pudding T.      14.00 uur 
Ivan van 10 is erg verlegen, maar dat komt vast ook doordat zijn vader hem ‘Pudding Tarzan’ 
noemt. Op school valt het hem ook niet mee, want hoe hij ook probeert, Ivan is eigenlijk 
overal het slechtste in: in gymnastiek, in lezen, in voetballen, in alles. 
 

De ontmoeting met een vriendelijke heks, die banjo kan spelen, komt dus 
heel goed uit: hij krijgt van haar een magisch drankje waardoor hij overal 
het beste in wordt. Maar of dat nou alles is, valt te bezien… 
 
"Het is even wennen aan de look van de film, maar al snel weet het 
verhaal je te pakken. Vanaf dat moment leef je mee met die arme Iwan, 
die het met zijn vervelende vader al moeilijk genoeg heeft, laat staan dat 
hij door de slagersdochter en haar kornuiten beschimpt en getreiterd 
wordt. (..) De humor in het verhaal is goed gedoseerd." (Cinemagazine) 
 
Denemarken 2012. Regie: Michael Hegner. Duur: 80’. Deze animatiefilm 

is ingesproken door: Pepijn Koolen, Finn Poncin, Daphne Paelinck, Peggy De Landtsheer 
e.a. Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     26 februari 2013. 

 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een 
locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


