
Nieuws uit het donker 334        
Had u dat ook? Dat de melodieën van les Misérables nog in uw hoofd dansten toen u al thuis 
was? Ruim meer dan 100 gasten, waarvan er in de pauze toch 3 al huiswaarts trokken. “We 
hadden het kunnen weten; het stond in de folder, maar we wilden toch proberen.” Maar 
verder bleek iedereen tevreden met een waardering, die gemiddeld op 8,74 uitkwam. 
 
Géén avondfilm 
In verband met de schoolmusical is er deze week geen avondvoorstelling meer, wel een 
jeugdfilm op zondagmiddag. Willen we nog wel eens verschuiven naar de dinsdag, dan kon 
dat deze keer niet, omdat we dan in een van de folders 7 films hadden moeten vermelden en 
dat past niet. 
 
Penny 

Van Ruben Pest (we hebben jaren geleden, in december 2008 om precies 
te zijn, zijn korte film Anna in het voorprogramma gehad) kregen we 
bericht dat de crowdfunding voor zijn film Penny afgerond is. “Lieve 
donateurs, het is ons gelukt!! Penny is 100% voor de kunst! Dank jullie 
wel. Binnenkort gaan we filmen en ik zal iedereen uiteraard op de hoogte 
houden van alle vorderingen! Op Facebook zal ik meer foto's e.d. posten 
Dank! en groet, Ruben Pest.“ 

 
De Jeugdfilm van zondag 14 april: Bobby en de geestenjagers  14.00 uur 

In Rotterdam ligt, om de hoek bij Filmtheater LantarenVenster, 
het grote passagierschip SS Rotterdam en daar kunt je ook op. 
Misschien is het wel leuk om er met je pa en ma of opa en oma 
eens te gaan kijken nadat je de film hebt gezien. 
 
Sanne is gek op verhalen over geesten en andere mysteries. 
Haar vader Lucas is een beroemde geestenjager, hij is trots op 
zijn werk en hij vertelt er zijn dochter graag over.  
 
Lucas krijgt een belangrijke opdracht: hij moet de geesten 
verjagen van het Stoomschip De Rotterdam. Sanne haar 
broertje Thomas mogen mee want het is toch vakantie. Op het 
schip ontmoet Sanne de geest Bobby, een jongen van haar 
leeftijd die met nog andere geesten al jaren op het schip de 
bezoekers bang maakt.  

 
"Griezelig? Welnee. Emotionele lessen over dood en vergankelijkheid? Och. Bobby en de 
geestenjagers is boven alles ongevaarlijk vermaak voor jonge spokenliefhebbers, dat de 
aandacht vooral vast weet te houden door de mooie locatie en de leuke cast." (de 
Volkskrant) 
 
"De avonturen die Sanne en Bobby beleven, zijn voor de doelgroep van pakweg acht tot 
tienjarigen waarschijnlijk nét spannend genoeg. Vooral dankzij het clubje rellerige geesten 
onder leiding van Joke Tjalsma en Eva van der Gught, wier gekakel amusant is." (Spits) 
 
Nederland 2013. Regie: Martin Lagestee. Duur: 85’. Met: Nils Verkooijen, Hanna Obbeek, 
Max van den Burg, Lotte Heijtenis e.a. Ons oorspronkelijke leeftijdsadvies was vanaf 7 jaar, 
maar de Kijkwijzer heeft haar eerste advies (6+) naar aanleiding van bezwaren aangepast 
naar 9+. Neem de kleinsten dus niet mee naar deze spannende film. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.                 9 april 2013. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een 
locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

https://www.facebook.com/pages/Penny/405526516205049?ref=tn_tnmn

