
Nieuws uit het donker 336        
Voor (veel)lezers bleek Boven is het stil een must. Alweer ruim meer dan 100 gasten. Die het 
niet allemaal meeviel. De score kwam niet verder dan 6,98; het is niet anders. Woensdag en 
donderdag komen de recensies. Daar zijn we nu al nieuwsgierig naar. De eerste korte 
reactie kregen we al van Bep Rosing: 
 
Boven is het stil 

 “Ik was en ben erg onder de indruk van de stilte. Je kan 

je echter beter in het verhaal inleven als je het boek hebt 

gelezen. Als dat niet het geval is, kun je wel voelen dat 

hoofdpersoon Helmer een zeer eenzaam mens is, 

onmachtig om met anderen contact te maken. Uit één 

zinnetje is op te maken waarom de verhouding met zijn 

vader zo slecht is: “Je handen konden alleen maar slaan”. In de film is alles wat hem populair kon 

maken weggelaten: de dood van de broer, het ruwe wegsturen van de vriendin van de broer, het 

bezoek van Greet en de ontmoeting bij de pont, leven met Henk en de jongetjes en de buurvrouw 

en de foto van de moeder. Wat overblijft is eenzaamheid, onmacht, eentonigheid. Je kan ervaren 

dat het leven van een boer bestaat uit herhalingen (net zoals het leven van een huismoeder 50 jaar 

geleden). Ik vind het een mooie film, die me doet denken aan de sfeer in de film Het is een schone 

dag geweest van Jos de Putter uit 1993. Hij filmde het laatste jaar van zijn ouders op hun boerderij 

in Zeeuws Vlaanderen (die gaat wel meer over de natuur). Als mensen na de film Boven is het stil 

het boek gaan lezen, zullen ze er vast van genieten en heel veel meer van de film gaan begrijpen. 

Bep Rosing-Punt.” 
 
Borgman 

Omdat we de productie van de nieuwe film van Alex van Warmerdam: Borgman 
van wat dichterbij hebben gevolgd, kregen we van broer Marc van de regisseur 
van onder meer De jurk, Abel en De Noorderlingen onderstaande mail:  (de foto 
is van Alex en de teaser van de film hebben we u al eens laten zien). Mariken 
van Niemeghen van Jos Stelling uit 1974(!) was de laatste Nederlandse film die 
het tot het officiële programma van Cannes bracht. 

 

Dag allen, 

Twee weken geleden nog een mooie avond in Het Ketelhuis. (Waar de film aan een testpubliek 

is getoond. Red.) Daarna er toch nog een beetje aan gesleuteld. En toen, wie had dit kunnen 

dromen, Borgman geselecteerd voor Cannes, de belangrijkste filmcompetitie van de wereld. Er 

waren meer dan 1851 inzendingen en dan bij de beste 19! Wij feliciteren ook jullie hiermee.   

Met een vriendelijke groet, Marc. 
 
Geen belangen! 
Wilt u alle 7 films, die van Warmerdam tot nu toe maakte, in een verzamelbox aanschaffen, 
dan heeft Blokker dé aanbieding voor u. Alle 7 samen voor €19,99 plus (eventueel) €1,99 
verzendkosten. Klik eventueel hier. Zoals gezegd: we hebben géén financiële belangen bij 
deze tip. 
 
Gebouwoverleg 1 

Gisteren (maandag) hadden voorzitter Theo en Ad een overleg met 
zowel de gemeente als met het Markland College. Uit beide gesprekken 
kwamen zij hoopvol thuis. Wethouder Jan Paantjens zegde toe, dat het 
filmtheater De Vossenberg mag blijven gebruiken tot de verhuis naar de 
nieuwe multiculturele zaal van de school klaar is. Nou had hij dat in het 

vorige gesprek ook al toegezegd, maar nu werden ook concrete stappen gezet in verband 
met ‘gas, water, elektra en beveiliging’ en een te maken huurcontract.  
 

http://www.blokker.nl/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDetails?storeId=10001&langId=-104&catalogId=10002&categoryId=42874&productId=135970


Gebouwoverleg 2 
Bijna aansluitend kon die informatie meegenomen worden 
naar de bespreking met de school, die in de aanbestedings-
fase van de nieuwbouw verkeert. Wellicht dat het nieuwe 
gebouw al in het voorjaar van 2014 betrokken kan worden, 
maar we houden bij Fanfare maar rekening met de start van 

het seizoen 2014/2015. Dan kan het nog meevallen. In gezamenlijkheid moet het lukken om 
de tussenliggende periode te overbruggen en (ook) de school doet wat in de mogelijkheden 
ligt. Elke keer worden de afspraken duidelijker en beter toepasbaar in de realiteit.  
 
Museumtip: Hand Made 

 In het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bezochten we (tot en 
met 20 mei) de expositie Hand Made: Lang leve het ambacht. Aan de hand van 
7 thema’s: uniek, kunstzinnig, vakmanschap, eerlijk, virtuoos, traditie en huisvlijt 
zijn 500 zeer uiteenlopende objecten te zien. Er is veel uitleg te vinden en let u 
vooral op de informatie op de vloer, die meestal gaat over vernieuwingen in 
technieken die in de kunst gebruikt werden, maar vaak van 

huisvlijt afkomstig waren.  
We hebben een aantal ‘twee voor één’ toegangskaarten beschikbaar. Anders 
betaalt u €12,50 p.p. Gratis met Museumkaart. U heeft ongeveer 1½ uur nodig, 
maar het museum heeft nog veel meer te bieden. Over Hand Made hier meer. 
 
De film van donderdag 25 april Silver linings playbook    20.15 uur 

In onze vakantie zagen we de film in het vliegtuig, al moest Ad het 
laatste deel missen, omdat er niet voldoende vliegtijd meer over 
was. Maar toen was al wel duidelijk dat we de met 8 Oscars, 
waaronder die voor beste film, genomineerde film aan u moesten 
voorstellen. Overigens werd maar één nominatie verzilverd: die van 
Jennifer Lawrence als Tiffany. 
 
Pat Solatano heeft 8 maanden in een psychiatrische instelling 
gezeten en is mede daardoor eigenlijk zijn hele leven kwijtgeraakt: 
zijn huis, zijn baan en zijn vrouw. Hij gaat weer bij zijn ouders 
wonen en is vastbesloten om zijn leven weer op de rails te krijgen 
en zijn vrouw terug te winnen. Zijn ouders zullen er alles aan doen 
om hem daarbij te helpen.  

 
Wanneer Pat kennismaakt met Tiffany, die ook haar problemen en verleden met zich 
meetorst, gaat het toch allemaal anders. Ook zij wil hem helpen, maar daar zal wel wat 
tegenover moeten staan. De afspraak heeft natuurlijk de nodige gevolgen. 
 
"een hartveroverende film vol heerlijke personages (...) vol met bittere en zoete momenten 
die de kijker zullen raken. Vlekkeloos is het allemaal niet - het sentiment ligt er soms te dik 
bovenop - maar deze film maakt mensen blij." (AD) 
 
"De acht Oscarnominaties voor het komische drama van David O. Russell zijn terecht. (...) 
David O. Russell kiest ondanks het dramatische gegeven voor een prettige toon, door grote 
en kleine emoties, en groot en klein menselijk falen af te wisselen met luchtige passages, 
zoals hij ook in The Fighter (ook bij Fanfare te zien geweest. Red.) 
schakelde tussen de tedere vaderdochterrelatie en de harde 
werkelijkheid in de boksring." (de Filmkrant) 
 
Verenigde Staten 2012. Regie: David O. Russell. Duur: 122’. Met: 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, 
Chris Tucker e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               23 april 2013. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een 
locatie van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1192/hand-made
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