
Nieuws uit het donker 339        
Als er geen belangstelling mocht zijn vanwege Hemelvaartsdag, dan doen we het niet meer, 
dachten we vooraf. Maar u kwam, ondanks het speciale karakter van de dag, met meer dan 
50 man (m/v) op filmvisite in De Vossenberg en waardeerde Lore met een prachtige 8,43, 
goed voor een voorlopige zesde plaats in de Fanfarepoll. Iedereen weer dik tevreden dus. 
 
App 
Het Markland College sluit het culturele seizoen morgen, woensdag 15 mei vanaf 
19.30 uur, af met de Nederlandse film App. Als u het leuk vindt, bent u welkom. De 
toegang is €4,-. Als u een smartphone heeft, kunt u thuis de app installeren, die bij 
de film hoort, want tijdens de film krijgt u via die app extra informatie. Zonder zo’n 
telefoon kan het natuurlijk ook. Zie de vorige nieuwsbrief voor het verhaal. 
 
Gezien1 

Op de vorige filmbeurs was de film ook te zien, maar we kozen toen voor 
andere titels. Wong Kar Wei is een formidabel regisseur. In zijn nieuwste film: 
The grandmaster is elk shot bijzonder en dat leidt zo nu en dan zelfs af. De 
Kung Fu-gevechten (er staat een speciale regisseur op de credits voor die 
bijzondere ‘vechtballetten’) zijn razendsnel gemonteerd en spetteren dus van 
het doek. Voor de liefhebbers is de film een must, maar ondanks alles 
verslapte onze aandacht toch zo nu en dan. 

 
Gezien2 

Eerder op de dag haalden we Daglicht even in. Het 
is prettig om te kunnen constateren, dat de 
Nederlandse film steeds bredere fundamenten 
krijgt. Regisseur Diederik van Rooijen verstaat zijn 
vak en ook het acteerwerk wordt in 
ons land door steeds meer spelers 
meer dan gemiddeld verzorgd: een 

mooie rol van Angela Schijf. Monique van de Ven is ondertussen oma; waar is 
de tijd... Toch wisselt de kwaliteit van de film erg en kwam het te vaak voor, 
dat we de scenes  ongeloofwaardig vonden, maar dat kan ook aan de roman 
van Marion Pauw liggen. We laten de film aan Fanfare voorbij gaan, al weten 
we dat Daglicht vanwege meer dan 100.000 bezoekers onlangs het label 
‘goud’ meekreeg.  
 
Museumtip 
Tussen de films door deden we na lange tijd het Maritiem 
Museum Rotterdam weer eens aan. We dachten daar al eerder 
aandacht aan te hebben besteed, maar we konden zoiets niet 
terugvinden. In havenstad Rotterdam hoort een museum dat 
aandacht besteedt aan de scheepvaart in al zijn facetten 
natuurlijk thuis. Neemt u vooral ook uw (klein)kinderen mee 
want het zojuist geopende ‘Zeekastelen’ (over cruisereizen) en 
ook ‘Echte piraten’ zijn ook leuk voor hen, om het nog maar 
niet te hebben over ‘Professor Plons’: zoveel meer dan een 
grotendeels overdekte speeltuin. Buiten zijn nog boten en 
motoren te zien en te bezoeken, dus een middagje ben je zo kwijt. Maar je hoeft natuurlijk 
niet alles te doen. Gratis met Museumkaart, anders €7,50. Kinderen (4 t/m 15 jaar) betalen 
€4,-. Het museum ligt midden in de stad; parkeren met P+R (tram of metro). Zelf staan we 
meestal gratis in de buurt van het Feijenoordstadion, op loopafstand van Pathé de Kuip, 
waar we tram 23 nemen naar de stad. Die stopt bij de Nieuwe Luxor (Kop van zuid, ook voor 
Lantaren/Venster), het Maritiem Museum, De Bijenkorf en het Centraal Station. 

http://www.maritiemmuseum.nl/website/index.cfm?fuseaction=frontpage.show&
http://www.maritiemmuseum.nl/website/index.cfm?fuseaction=frontpage.show&


Zoeken 
Dat hebben we al eens eerder verteld, maar we herhalen het maar eens: als u wat speciaals 
terug wilt zoeken op de Fanfaresite (of waar dan ook) doet u dat dan zo: vul het volgende in 
in het Google-zoekvak: “zoekwoord site:filmtheaterfanfare.nl”. Let op: achter het woord site 
en de dubbelepunt géén spatie en de aanhalingstekens ook níet intikken. 
 
Klassiekersreeks 
Het is wat voorbarig, maar in het volgende seizoen willen we weer meedoen met 
de Klassiekersreeks, die het bkkc organiseert. We hebben twee titels opgegeven: 
De ballade van Nayarama, een film die we in ons eerste filmtheaterseizoen, al 
was dat op een andere locatie ook vertoonden (op 25 januari 1990). Daarnaast 
willen we ook graag Priscilla, Queen of the dessert nog wel eens beleven op het 
grote doek. Beide films zullen ‘op 35mm’ worden vertoond. Wellicht dat ook nog 
wordt gekozen voor een van de films van Jacques Tati; die zijn gedigitaliseerd en 
er komt vanuit EYE een landelijk retrospectief. 
 
De film van donderdag 16 mei: Kon-Tiki       20.15 uur 

Akkoord: er mag over gediscussieerd worden of Kon-Tiki echt in de 
filmtheaters thuishoort. Maar een Noorse film met een 
Oscarnominatie voor beste buitenlandse film op zak, op feiten 
gebaseerde eerste(!) regie van 2 nieuwe makers, die verdient ook 
de aandacht van de echte filmliefhebber. 
 
Ongeveer 66 jaar geleden, op 28 april 1947, zet de Noor Thor 
Heyerdahl zijn huwelijk op het spel als hij met vijf 
bemanningsleden, waarvan sommigen eigenlijk van niets weten, op 
een vlot van balsahout de reis van Peru naar Polynesië 
onderneemt. Hij is er van overtuigd dat Polynesië niet werd ontdekt 
door Aziaten, maar door Zuid-Amerikanen en hij reist dus net als zij 
gedaan zouden kunnen hebben. 

 

Met 8000 kilometer voor de boeg gaat het span welgemoed van start, zich nauwelijks 
realiserend hoe de Stille Oceaan zonder technische hulpmiddelen maar met stormen en 
haaien, bereisd kan worden. Kon-Tiki is ook de naam van hun veredeld vlot. 
 

"Het eind is natuurlijk bekend, maar toch is Kon-Tiki van begin tot 
eind een spannend jongensboek. Onderweg voltrekt zich namelijk 
het ene na het andere zenuwslopende tafereel met haaien, stormen 
en rottende balken. Prachtig zijn de scènes met de walvishaai  
en de lichtgevende algen, die in de verte wat doen denken aan het 
mooie Life of Pi." (Spits) 

 

“Kon-Tiki is zowel een oerdegelijke avonturenfilm als een ode 
aan het doorzettingsvermogen van Heyerdahl zelf. Tegelijkertijd 
is de film niet bang de tekortkomingen van de held aan te 
kaarten: iemand die zulke waanzinnige risico's neemt moet wel 
een onverbeterlijke waaghals zijn. Het is jammer voor Rønning 
en Sandberg dat hun film niet met een Oscar bekroond is zoals 
Heyerdahls eigen documentaire destijds..." (MovieScene) 
N.B. Het verslag van Heyerdahl won in 1951 de Oscar voor beste documentaire. (Red.) 

 
Noorwegen 2012.  
Regie: Espen Sandberg en Joachim Rønning.  
Duur: 118’.  
Met: Pål Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf 
Skarsgård e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               14 mei 2013. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een locatie van 
het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


