
Nieuws uit het donker 340        
Het hoeft natuurlijk niet: ons een hand geven om te bedanken voor de mooie avond, maar 
als het zo nu en dan (meestal bij nieuwe gasten) toch gebeurt, is dat natuurlijk erg leuk. Met 
bijna 50 gasten viel het bezoekersaantal bij Kon-Tiki óns wat tegen, maar we klagen 
natuurlijk niet. Zeker niet na de mooie 8,18, die de film gemiddeld kreeg. Daarmee haalt hij, 
met een voorlopige 9e plaats (nét achter Lee Towers, the voice of Rotterdam, die gisteren op 
tv te zien was) toch maar mooi de top10 van de Fanfarepoll. 
 
Kleine correctie 
Hier en daar (tot in Cannes toe!) wordt de nieuwsbrief nauwgezet gelezen. 
Hein van Joolen (van distributiemaatschappij Lumière) liet het volgende weten 
naar aanleiding van onze inleiding van Kon-Tiki: 

Beide heren van Kon-Tiki hebben ook het vrij geniale Max Manus op hun naam 

staan. Soldaat van Oranje in Noorwegen. Aanradertje! En het vrij slechte 

Bandidas (maar die vergeten we voor het gemak maar even...) 

Maar ondertussen geniet ik nog steeds van de nieuwsbrief hoor 
 
Gent 

Eigenlijk het hele jaar door, maar de laatste weken met wat meer inzet, 
laat het filmfestival van Gent van zich horen als opwarming voor hun 40ste 
editie in het najaar. Het festival heeft zich een nieuwe huisstijl aangemeten 
en dus is het logo vernieuwd; er worden zelfs al titels genoemd. U kunt 

zich aanmelden voor de nieuwsbrief, maar ook rondkijken op de site van het festival. U weet 
vast wel hoe enthousiast we over Gent en het festival (van 8 tot en met 19 oktober) zijn.  
N.B. ‘Film by the Sea’ in Vlissingen is van 13 tot en met 22 september; is ook al leuk! 
 
Follow 
Over Gent gesproken. Misschien zijn er onder de lezers wel geïnteresseerden… 
Screenwriters 'FollowGent' nodigt je uit om deel te nemen aan een boeiend, 
nieuw project. 'Follow' is een film die speciaal opgenomen zal worden voor en 
vertoond zal worden op het 40e Filmfestival Gent. De film zal twee 
hoofdpersonages volgen door de stad. Jij bepaalt wat ze zien, horen,  beleven of net missen. Schrijf 
een scenario van ongeveer 10 bladzijden met een verhaallijn die zich afspeelt in de stad Gent. De 
uitgekozen scenario's zullen in de productie opgenomen worden en deel uitmaken van de film die te 
zien zal zijn op het 40e Filmfestival Gent! 

 
Nederpop 
Vorige week hebben we de definitieve afspraken 
gemaakt met de leiding van het koor ‘Nederpop aan de 
Dintel’ voor hun medewerking aan de laatste filmavond 
van het seizoen. Bij Song for Marion op 20 juni, waarin 
een koor de hoofdrol speelt, zal Nederpop het 
voorprogramma verzorgen. De film wordt zonder pauze maar met názit vertoond! 
 
Nog even Lore 

Voor ónze vertoning net wat te laat verscheen in ‘de Volkskrant’ een 
interessant achtergrondartikel over Rachel Seiffert, schrijfster van de roman 
‘Lore’. We kunnen er op internet niet naar doorverwijzen omdat het stuk 
achter een inlogcode zit, maar we bewaren de pagina voor het geval u er 
belangstelling voor heeft. Wel vertellen we nog, dat het boek, vanwege het 
succes van de film, na ‘De donkere kamer’ en ‘Veldwerk’, ook vertaald en 
uitgebracht is. Natuurlijk kreeg de kaft hetzelfde uiterlijk als de film. Alle 
boeken zijn hier te bestellen of te downloaden, maar u kunt natuurlijk ook in 
uw eigen boekhandel of de bieb terecht. Let bij een internetbestelling op de 
taal waarin het boek geschreven is. 

http://www.filmfestival.be/
http://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/rachel-seiffert/95136/alle-artikelen.html


Gezien 
Op dit moment staat de film op 1 in Nederland: The great Gatsby is – 
in ieder geval in het afgelopen Pinksterweekend -  de beste bezochte 
film in Nederland. De openingsfilm van Cannes is meteen ook hier te 
zien en we waren er als eersten bij. Laat het maar aan Baz 
Luhrmann (rechts) over om het er mooi uit te laten zien (denk aan 
Moulin Rouge) en laat hem Leonardo DiCaprio (links) net als in  

Romeo + Julliet maar weer de hoofdrol spelen en succes is gegarandeerd. Klein minpuntje: 
de film heeft niet zo veel ziel, als u begrijpt wat we bedoelen, maar er is genoeg te zien in 
deze zoveelste verfilming van de klassieker van F. Scott Fitzgerald. Misschien is The great 
Gatsby ook een mooie opening van óns nieuwe seizoen, al duurt hij met zijn 142 minuten 
misschien net wat te lang. 
 
Borgman 
Het kan u niet ontgaan zijn: Nederland staat weer even op het 
wereldfilmpodium. Leuk is het voorlopige succes van de gebroeders 
van Warmerdam; Alex regisseerde en Marc produceerde. Al moet de 
film concurreren met een kleine 20 andere films, die in Cannes nog 
niet allemaal te zien zijn geweest, ook al zou hij niets winnen, de eer 
van selectie is al fantastisch. Het stukje uit het NOS-journaal is hier 
te zien. De film is vanaf 29 augustus in Nederland te zien en wordt 
dan uitgebracht door Cinéart. Donderdag zullen we als eerbetoon de trailer weer voor het 
hoofdprogramma zetten en Fanfare gaat te zijner tijd de film natuurlijk vertonen. 
 
Filmkluis 
Vorige week is hij aangesloten: met de filmkluis, eigenlijk niet meer dan een harde schijf 
tussen internet en de server van de projector, kan Gofilex rechtstreeks trailers en eventueel 
ook een hoofdfilm bij Fanfare bezorgen. Voor hoofdfilms is de internetverbinding nog niet 
snel genoeg, we wachten met opwaardering maar even op de verhuis, maar voor 
trailertransport is de installatie nu dus prettig opgewaardeerd. 
 
De film van donderdag 23 mei: A late quartet       20.15 uur 

Ondertussen weten we dat de film van vanavond mooi had gepast bij het 
thema ‘muziek’ van de Halderbergse Cultuurmaand in het najaar, maar we 
hadden A late quartet al geboekt. 
 
Al bijna 25 jaar spelen ze samen in ‘The Fugue’, het wereldberoemde 
strijkkwartet, dat al wel wat stormen doorstond. Maar wanneer tweede 
violist Robert Gelbart aangeeft dat de positie in het kwartet hem niet lekker 
zit, is dat nog maar het eerste probleem. Cellist Peter Mitchell krijgt te 
horen dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. 

 
“Wat kun je hierna nog componeren?" verzuchtte Schubert toen hij Beethovens Strijkkwartet 
nr. 14 had bestudeerd. Dit werk vormt het leidmotief in dit verhaal over vriendschap, 
loyaliteit, ouder worden, perfectionisme en de schoonheid van muziek. 
 
“Zilberman is documentairemaker van huis uit, en zijn kennis van de klassieke muziekwereld 
zorgt ervoor dat wat clichématig had kunnen worden, hier blijft overtuigen. Daarbij wordt hij 
geholpen door een cast die perfect op elkaar ingespeeld is en geen valse noot laat horen. De 
finale uitvoering, ingeleid door Walken in misschien wel zijn beste acteermoment ooit, is van 
grote schoonheid. En daar hoef je niet eens muziekkenner voor te zijn." (de Filmkrant) 
 
V.S. 2012. Regie: Yaron Zilberman. Duur: 105’. Met: Christopher Walken, 
Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Imogen Poots, Mark Ivanir e.a. 
De film wordt met pauze vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               21 mei 2013. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een locatie van 
het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

http://nos.nl/video/508638-premiere-van-warmerdam-in-cannes.html

