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Het was natuurlijk ook nogal wat: zo’n pittige film aan het eind van het seizoen. We zagen de 
film al in het najaar van 2012 bij het festival van Gent (van ons: ****½ uit 5), maar hij bleef 
door ons hoofd spelen. Hij was trouwens ook in Rotterdam te zien en we wilden hem dus niet 
overslaan. De Stichting Korrelatie zou de handen vol gehad hebben. Meerderen van onze 
gasten hadden willen napraten. De scheurkaartjes vermeldden tweeën en vijfjes, een grote 
spreiding dus, die uiteindelijk uitkwam op een gemiddelde van 7,02. N.B. Call Girl van een 
week eerder moet een 7,51 krijgen in plaats van de eerder gemelde 7,44! 
 
Oud-penningmeester 

Aan het eind van vorige week liet Tomas Broeren ons weten, dat hij ‘de 
financiën’ definitief had overgedragen aan Cor van Loon. Natuurlijk nemen 
we binnen de organisatie nog wel afscheid van Tomas, maar ook hier past 
een woord van welgemeende dank. Sinds 11 januari 2009 was hij alleen 
verantwoordelijk voor het penningmeesterschap van de stichting; daarvóór 
werd de taak nog even gezamenlijk uitgevoerd met Cees Voermans.  

Begonnen als, wat sommigen misschien een wel wat jong penningmeestertje vonden, was 
het leuk om te merken dat Tomas, als hij eens wat niet zeker wist, heel snel achterhaalde 
hoe het zat. Hij was fanatiek en enthousiast en hij durfde gelukkig ook een gok(je) aan, ook 
als niet iedereen dat zou hebben aangedurfd. Dat was erg prettig werken. Beste/Lieve 
Tomas: heel erg bedankt, het ga je goed met je Nicolette, je nieuwe huis, je werk en wat zich 
allemaal nog aan mocht dienen! 
 
Foyerploeg 

Nog meer bedankjes: afgelopen vrijdag namen de dames van de 
Foyerploeg al afscheid van het seizoen. Traditiegetrouw kregen zij een 
verrassingsetentje aangeboden, deze keer bij Lades in Breda. 
Tegenover het collega-filmtheater Chassé Cinema ligt dit Turkse 
restaurant, dat de dames met de lijnbus bereikten. De foto is bepaald 

niet representatief; het restaurant is vrijwel altijd drukbezocht. Bustip: alleen ín de bus is een 
‘Dalurendagkaart’ verkrijgbaar die €5,50 kost en in heel Brabant geldig is. 
 
Nederpop 
Het is erg leuk dat donderdag de zanggroep 
‘Nederpop aan de Dintel’ de slotfilm zal 
opluisteren. Het koor bestaat officieel al sinds 
2006 en is dus net zo oud als Fanfare. Het koor 
werd opgericht naar aanleiding van het 400-jarig 
bestaan van Dinteloord en Prinsenland. Het koor telt op dit moment ruim 40 leden.  Op 
maandagavond van 20.00 tot 22.00 wordt er geoefend in hotel-partycentrum De Beurs aan 
de Westvoorstraat in Dinteloord. Nederpop zingt voornamelijk Nederlandstalige popmuziek 
van o.a. Boudewijn de Groot, Marco Borsato, Rob de Nijs, Gordon, Normaal, enz. Ook staan 
enkele Engelstalige nummers op het repertoire zoals Hallelujah en Soul Sister. Méér hier.  
 
Gezien1 

Regisseur Nicolas Winding Refn brak in 2011 door bij het grote publiek met 
Drive, waardoor ook Ryan Gosling bij iedereen doordrong. De samenwerking 
heeft een vervolg gekregen met het zeer gewelddadige Only God forgives, wat 
je een vergeldingsthriller zou kunnen noemen. De film speelt in Bangkok, is 
redelijk traag, maar de geweldscènes van met name de Thaise politie-
inspecteur houden je wel bij de les. Ook wij  moesten ons hoofd zo nu en dan 
afwenden. Prachtig camerawerk, hoewel we daar wel eens door werden 

http://www.nederpopaandedintel.nl/joomla25/


afgeleid: ‘let eens op de weerschijn in z’n ogen’ of ‘hé, orgelmuziek achter dat geweld is erg 
mooi’, het rechtvaardigt allemaal de vele sterren die de pers uitdeelde. Lees meer persbe-
richten hier en voor een trailer klikt u hier. 
 
Gezien 2 en 3 

Er was al vraag bij ons publiek naar Die Wand en die bekeken we ook. Door 
een doorzichtige muur in een prachtig Oostenrijks landschap wordt een vrouw 
ineens gedwongen in haar eentje met haar hond, een kat en een koe te over-
leven in eenzaamheid. Het gaat niet vanzelf omdat je als kijker de redelijkheid 
van die muur moet accepteren, maar als je dat kunt word je uiteindelijk toch wel 
het verhaal ingetrokken.   trailer2 resp. trailer3 

Después de Lucía is én een verwerkingsdrama (de vrouw en moeder Lucia van 
vader en dochter is door een auto-ongeluk omgekomen) én een pestdrama (een 
op internet geplaatst filmpje heeft grote consequenties) én een coming of age-
verhaal van Mexicaanse jongeren (het lijkt overal hetzelfde…). Uitstekend spel, 
begrijpelijke reacties, choquerende gevolgen zorgen voor een bijzondere film. 
 
Nieuwsbrief 
Zoals we er nu over denken zal er volgende week in ieder geval nog één nieuwsbrief voor de 
zomerstop uitkomen. Daarin de cijfers van het afgelopen seizoen en die van de eerste helft 
van 2013. Ook geven we u filmalternatieven om de zomerstop door te kunnen komen. 
 
De slotfilm van donderdag 20 juni: Song for Marion      20.15 uur 
Natuurlijk sluiten we het seizoen lichtvoetig af. Vanaf ongeveer 19.45 uur zal het koor 
‘Nederpop aan de Dintel’ een voorprogramma verzorgen. Er is geen pauze in de film 
gepland, maar wel een názit. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd en we hopen dat 
u met velen een succesvol seizoen mét ons wilt afsluiten. 
 

De belangstelling voor koren is op dit moment opvallend. Dat 
begon met Young@heart (al is dat al weer een paar jaar geleden) 
en doet ook de tv er aan mee met Golden Oldies. De film van 
vanavond is geen documentaire of real life, maar een ‘gewone’ 
speelfilm, maar ook daarin speelt het koor een hoofdrol. 
 
Natuurlijk zijn niet alle pensionado’s even welgemutst, maar na 
lang getwijfel sluit Arthur zich, uit respect voor z'n pas overleden 
vrouw Marion, dan toch maar aan bij het koor onder leiding van 
de lieve, jonge Elizabeth. Ook al bestaat dat in zijn ogen vooral uit 
veel té enthousiaste leden en wordt, vindt hij, ook nog een 
verkeerde muziekkeuze gemaakt. Het is in ieder geval wat 
gemakkelijker om er het minder goed verlopende contact met zijn 
zoon James wat door opzij te schuiven. 

 

"Deze lichtdramatische komedie is wellicht niet bijster 
origineel, maar wordt door de opgewekte en oprechte toon 
continu behoed voor valkuilen." (Filmtotaal) 
 

"Song for Marion is een lieve film over familie en het open 
staan voor nieuwe dingen op latere leeftijd. 
Veteranen Vanessa Redgrave en Terence 
Stamp dragen de film met hun ontroerende 
spel." (Cinemagazine) 

 

Groot-Brittannië 2012. Regie: Paul Andrew Williams. Duur: 93’. Met: Terence 
Stamp, Gemma Arterton, Vanessa Redgrave, Christopher Eccleston, Orla Hill 
e.a. De film wordt zonder pauze vertoond, maar er is een nazit! 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               18 juni 2013. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een locatie van 
het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch 

http://www.film1.nl/recensies/41660-Only-God-Forgives.html
http://www.film1.nl/films/41660-Only-God-Forgives.html
http://www.film1.nl/films/42562-Die-Wand.html
http://www.film1.nl/films/42586-Despues-de-Lucia.html

