
Nieuws uit het donker 347       
Al ziet het er naar uit, dat het donderdag ‘lekker warm’ zal worden, we komen vanzelf-
sprekend onze afspraak na: een nieuw seizoen gaat van start. We zullen tijdig de 
overgordijnen sluiten en ’s morgens nog eens lekker laten doorwaaien. Laat u dus niet 
weerhouden; vrijdag wordt het immers nóg warmer. 
 
Aaf Brandt Cortius 
We wilden u onderstaande column uit ‘de Volkskrant’ niet onthouden, want beide erin 
genoemde films staan de komende weken op het Fanfareprogramma. 

 
De afgelopen week bezocht ik twee zwart-witfilms die allebei gingen over apathische 

twintigers in grote steden. Het waren allebei hooggeprezen films, en ze waren ook goed. 

Ik bekeek ze met een bioscooppubliek dat bestond uit, overwegend, ook allemaal 

twintigers die niets deden - althans, ik denk dat ze niet zoveel te doen hadden, want na 

de film gingen ze allemaal heel lang bier en wijn drinken, en als je het echt druk hebt, 

doe je dat niet. (Dit is de kift, dat moet u er maar even bij denken.)  
 

De ene film was Oh Boy, over een stuurloze jongen in Berlijn, en de andere 

was Frances Ha, over een stuurloos meisje in New York. Hoewel ik Oh Boy 

heel leuk vond, was ik nog meer gecharmeerd van Frances Ha. Misschien 

wel, of zeker, omdat ik zelf ooit een stuurloze twintiger in New York was. 
 

Ik gedroeg me daar wel minder vrolijk bij dan Frances, een ploeterende danseres met wie het niet zo wil vlotten, 

maar die niettemin de hele tijd keihard door New York rent waarbij ze midden op het zebrapad pirouettes draait 

en hoge sprongen maakt. Als mijn leven niet wil vlotten, heb ik die neiging nooit. 
 

Afgezien van het fijne verhaal gaf de film me ook hoop, over mezelf. 
 

Zelden zie ik in een film namelijk een vrouwelijke hoofdrolspeler die precies dezelfde onbeholpen 

kledingstijl heeft als ikzelf. Zelfs vrouwen die in films de rol van nerd of krankzinnige moeten spelen, 

zijn meestal vrij goed afgestyled. Maar Frances Ha kwam een heel eind in de richting van mij. 
 

Ze heeft van dat haar dat niet krult en niet steil is, en waar je dientengevolge weinig meer mee kunt aanvangen 

dan het halflang naast je hoofd te laten hangen. Ze draagt kleren die per stuk wel leuk zijn, maar te haastig 

samengegooid, en daardoor een vreemd ensemble vormen: een jurk met een te grote leren jas en een rugzak, 

bijvoorbeeld. En dan loopt ze, als ze niet aan het pirouettes draaien of springen is, ook nog een beetje onhandig, 

alsof ze telkens naar voren valt. Dat sexy loopje heb ik ook. 
 

Ik was zo tevreden. Soms komt er, door populaire films, ineens een nieuw type vrouw in de mode, en dan wil 

iedereen op haar lijken. Denk aan Amélie, toen iedereen ineens met een kittige korte kinderpony ging rondlopen. 

Of denk aan Audrey Hepburn en wat die voor de capribroek gedaan heeft. Of Julia Roberts ten tijde van Pretty 

Woman, alleen lukte het niemand om op haar te lijken. Maar het leek iedereen wel heel leuk. 
 

Dus als er binnenkort vele vrouwen met onduidelijke haardrachten, rugzakken en te grote jassen over op zich 

best aardige jurken gezien worden, dan is mijn type in de mode gekomen. 

 
Zorgen om De Bussel 
In de afgelopen maanden heeft zich in Oosterhout veel 
afgespeeld rond filmtheater De Bussel ‘van Ad van de Donk’. 
Het voert te ver en het is ook onmogelijk om volledig te zijn, 
maar in het 35e jaar van haar bestaan praten bestuur en directeur Ad niet meer met elkaar. 
Beide partijen hebben een totaal verschillend beeld over de toekomst van het theater. Meest 
opvallend daarbij is dat de gemeente (de programmering van) het filmtheater over zal nemen 
en die weer doorspeelt naar de directeur van theater De Bussel(..). Waar hebben we dat 
meer gezien? We hebben een verontruste brief gestuurd naar BN/DeStem en ook een naar 
verantwoordelijk wethouder mevrouw Carla Bode. Het schrijven naar de krant werd 
(gewijzigd) geplaatst, van de wethouder hebben we tot op heden geen reactie vernomen. 
Behalve via de krant wordt het meningsverschil ook uitgevochten via de site. De behoorlijk 
aangeslagen Ad van de Donk zit thuis; de zomerfilms op het terras van restaurant Cantina y 
tapas, verzorgd door enkele vrijwilligers, gaan nog wel door. We houden u op de hoogte. 

http://www.filmtheaterdebussel.nl/


 
50 jaar 
Jo en Janus Machielse waren onlangs 50 jaar getrouwd en zij 
hebben dat afgelopen weekend uitbundig gevierd met kinderen en 
kleinkinderen. Jo en Janus zijn de schoonouders van Wilfried, maar 
wat zeker zo belangrijk is: zij zijn twee trouwe medewerkers van het 
filmtheater, omdat zij de maandfolders bij u in de brievenbus 
bezorgen. We feliciteren Jo en Janus én de familie van harte met dit 
jubileum. N.B. Op het al wat oudere zoekplaatje zit Jo naast Wilfried en Janus naast Dian.  
 
Gezien 

Wekenlang hebben we een bezoek aan de bioscoop of het filmtheater 
overgeslagen. Het zwembad, het strand, een paar weekjes naar Frankrijk 
en klussen in en rond het nieuwe huis van je zoon en schoondochter; ze 
konden allemaal op tegen ‘de film’. Je gelooft het bijna niet. Toen het in het 
afgelopen weekend dus eens wat minder weer was, werden La religieuse 
en  To the wonder gezien. De eerste zou prima in het Fanfareprogramma 
passen, maar we hebben er vooralsnog geen plaats voor. De novice tegen 
haar zin Suzanne van nog maar 16 kan niet op (we schrijven 1763) tegen 
haar afdwingende ouders en de (tucht)regels van het klooster. 

Ontluisterend drama naar de roman van Denis Diderot uit 1760, fantastisch gespeeld door 
Pauline Etienne. Terrence Malick gaat wat stijl betreft in To the wonder verder waar hij in The 
tree of life (laatste plaats Fanfarepoll 2011) gebleven was. Die doen we dus sowieso niet. 
 
De film van donderdag 1 augustus: The great Gatsby      20.15 uur 

We kennen regisseur Baz Luhrmann van Stricktly ballroom, 
Romeo+Juliet en Moulin rouge. Alleen zijn Australia hebben we níet 
vertoond. The great Gatsby is een mooie start van een nieuw seizoen, 
waarmee we een beetje spektakel niet schuwen. The great Gatsby was 
ook de openingsfilm van Cannes 2013. 
 
Eerder was er in 1974 al een verfilming van de roman van F. Scott 
Fitzgerald met Robert Redford en Mia Farrow. Luhrmann deed het over 
met eveneens grote namen en, dat is hem wel toevertrouwd, met een 
prachtige vormgeving. De film is in enkele bioscopen ook in 3D te zien. 

 
Nick Carraway staat, in het voorjaar van 1922, nog maar aan het begin van zijn 
schrijverscarrière wanneer hij de stap maakt van de provincie naar New York City.  
Het is de tijd van de losse moraal, de opkomende jazz en de tot in de hemel reikende 
zakensuccessen. Daar weet multimiljonair Jay Gatsby alles van. Wanneer Nick, door de 
uitbundige feestjes die Gatsby organiseert, kennismaakt met de succeswereld van de 
superrijken, ontdekt hij ook een wereld van illusie en bedrog. 
 
"De subtiliteit van het originele liefdesverhaal van Fitzgerald lijkt te zijn verdwenen, daarvoor 
in de plaats is een overweldigend spektakelstuk gekomen. Als je een creatie loyaal aan het 
werk van Fitzgerald verwacht dan heeft Luhrmanns circus van sensatie misschien meer iets 
weg van een koude kermis. Wie zich daar los van kan trekken ziet een gedurfd, origineel en 
vermakelijk spel tussen klassiek en modern." (Cinemagazine) 
 

"Het verhaal had een half uur korter gekund, maar gelukkig last Luhrmann 
tussen alle uitbundigheid op zijn tijd een ingetogen en ontroerend moment 
in. Wie bereid is zich aan The great Gatsby over te geven wacht een 
overdonderende orgie van film en muziek." (nu.nl) 
 

V.S. 2012. Regie: Baz Luhrmann. Duur: 142’. Met: Leonardo DiCaprio, 
Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton e.v.a. De film wordt met 
pauze vertoond. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               30 juli 2013. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, 
Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503. 


