
 

 
Nieuws uit het donker 361      
Het is leuk om te horen, dat u het deze maand een mooi programma vindt. We merken dat 
ook aan de bezoekersaantallen, want het blijft onverminderd druk. Gloria kreeg van u 
gemiddeld een 7,07. Ook de jeugdfilm begint nu goed te lopen, we hadden blijkbaar een 
lange aanloopperiode nodig. De Sneeuwkoningin kreeg een 9,45; we herhalen dat wellicht 
ten overvloede: kinderen scoren óf heel hoog óf heel laag. Dat laatste hebben we gelukkig 
nog niet meegemaakt. De Sneeuwkoningin staat bij de kinderen nog maar net in de top10 
terwijl de koploper bij de donderdagfilms Broken circle brerakdown ‘slechts’ een 9,19 kreeg. 
 
Nieuwe penningmeester 

Jaap Barmen ’t Loo neemt het financiële stokje over van Tomas 
Broeren en hij gaf meteen al aan dat hij snel wil leren. Jaap heeft 
lange tijd in het buitenland gewerkt (op de foto staat hij als tweede 
van rechts) als technical services department manager bij PI, maar 
is nu weer definitief in het Oudenbossche neergestreken. We heten 
Jaap van harte welkom in het Fanfareteam en wensen hem veel 
werkplezier bij het filmtheater. 

 
De film van donderdag 14 november: Io sono Li    20.15 uur 
De film van vanavond is een klein Italiaans drama met een Chinees randje over (platonische) 
liefde en (het gebrek aan) verdraagzaamheid. De film voldoet helemaal aan de doelstellingen 
van distributeur Cinemien, ooit opgericht om op te komen voor de rechten van vrouwen. 
Natuurlijk is dat ondertussen allemaal wel wat breder getrokken. 

 
De Shun Li uit de titel is een Chinese immigrante die, in 
een naaiatelier net buiten Rome, keihard werkt om zo 
gauw dat kan haar zoon, die nog in China woont, over te 
laten komen. Plotsklaps wordt ze, dat lijkt zonder enige 
reden, overgeplaatst naar Chioggia, een eilandje in de 
buurt van Venetië, waar ze als serveerster aan de slag 
gaat. Ook al spreekt ze bijna geen Italiaans en begrijpt ze 
aanvankelijk de stamgasten nauwelijks, ze zet door.  
 
Tussen haar en een van die vaste klanten Bepi, 'de 
Dichter' die oorspronkelijk ook van  buiten Italië komt, 
ontstaat een warme vriendschap. Die wordt niet door 
iedereen geaccepteerd… 
 
"Voortdurend voelt het alsof de personages voor de 
acteurs zijn geschreven. Typetjes worden het nooit. Io 
sono Li is geen liefdesverhaal, wel een romantische film 
in de zuiverste zin van het woord." (de Volkskrant) 

 
"Regisseur Andrea Segre, die na een aantal geëngageerde documentaires met Io sono Li 
zijn fictiedebuut maakt, schetst op subtiele wijze een treurig beeld van de moderne slavernij, 
zonder grote gebaren of uitgemolken emoties. En zonder al te duister te worden." (cinema.nl) 
 
Italië 2011. Regie: Andrea Segre. Duur: 92’. Met: Tao Zhao, Rade Serbedzija, Marco Paolini, 
Roberto Citran, Giuseppe Battiston e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.          12 november 2013. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, 
Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 


