
Nieuws uit het donker 362      
Waarschijnlijk speelt uw verwachtingspatroon ook mee bij de beoordeling van een film. We 
spraken enkele trouwe gasten, die vorige week verstek lieten gaan, omdat ze niet zo veel 
van Io sono Li verwachtten. Eigenlijk is het duidelijk dat je gewoon altijd maar moet gaan, 
want de film kreeg een prachtige score van 8,53 en nestelt hij zich nog net in de top10 van 
de Fanfarepoll, die nog immer wordt aangevoerd door The broken circle breakdown. 
Eigenlijk denken we dat alleen Gabrielle en La via d’Adèle die eerste plaats nog kunnen 
bedreigen. Nou; misschien Fruitvale Station ook wel. 
 
35mm 

Eerder vandaag hebben we samen met Marc Hopmans diens 35mm-projector 
geïnstalleerd voor de voorstelling van donderdag. Hij staat ‘gewoon’ in de 
zaal, dus let u donderdag een beetje op. Voor de liefhebbers: het is een FP20 
van Kineton een merk waar Philips achter zat. Op de projector van Marc zijn 
nog wat restanten van het Philipslogo terug te vinden. Het spijt de enigszins 
nostalgische eigenaar wel, dat het emaille daar af gesprongen is. Ook de 
spoelentoren staat er bij, zodat de film zonder pauze vertoond kan worden. 
N.B. Het plaatje is niet van de projector van Marc. 

 
De film van donderdag 21 november: De ballade van Narayama  20.15 uur 
Vooraf een korte lezing van Jan Salden. Vertoning op 35mm! 
 

In het allereerste seizoen dat we films vertoonden in Oudenbosch stond  
De ballade van Narayama ook op het programma; tóen met… 14 
bezoekers. Ook wij zijn erg benieuw of de winnaar van de Gouden Palm 
van 1983 nog steeds ‘staat’. Vooraf zal Jan Salden een korte lezing 
verzorgen. 
 
In Japan moesten ouderen, als ze 70 jaar waren geworden, naar de 
bergtop Nara trekken om er te sterven. Voordat het voor de 69-jarige 
Orin zover is, heeft ze nog één jaar de tijd om zich voor te bereiden op 
haar levenseinde. In dat jaar probeert ze voor haar zoon Tatsuhei een 
vrouw te vinden. 

 
De film, gebaseerd op de gelijknamige roman van Shichiro Fukazawa, bestrijkt precies één 
jaar en begint en eindigt in de winter. Deze jaarlijkse cyclus weerspiegelt het hoofdthema van 
de film: de cyclus van leven en dood, die door Imamura met veel liefde en menselijkheid 
wordt geportretteerd. Na het winnen van de Gouden Palm werd de film ook door de pers erg 
goed beoordeeld en werd de film een echte publiekslieveling.  
 
De film wordt vertoond in de door het bkkc geïnitieerde 
‘Klassiekersreeks’ waarvan een brochure beschikbaar is. 
 
Japan 1983. Regie: Shôhei Imamura. Duur: 130’. met: Ken 
Ogata, Sumiko Sakamoto, Tonpei Hidari, e.a. De film wordt 
zonder pauze en analoog vertoond. 
 
Parkeren 

Zoals u weet wordt De Vossenberg antikraak bewoond. 
Enkele echtparen en een aantal eenlingen bewonen ieder 
een poot van het gebouw of een verdieping. In het begin 
werd er natuurlijk nog flink getimmerd en verhuisd, maar nu is 
de rust weergekeerd. Op verzoek van die bewoners vragen 
we u om de uitgangen altijd vrij te houden. Voor de poorten, 
met name de linkse, mag dus niet geparkeerd worden zodat 
de brandweer er eventueel ook langs kan. 
Namens de bewoners hartelijk dank. 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/fanfarepoll.html
http://www.imdb.com/name/nm0408076/?ref_=tt_ov_dr


 
 
 
 
Jeugdfilm van zondag 24 november: De club van Sinterklaas en de Pietenschool  14u. 
Net als vorig jaar heeft Fanfare als Sinterklaasfilm gekozen voor De club van Sinterklaas. De 
film is al even te zien in Nederland, maar we wilden wachten, totdat Sint en zijn Pieten in ons 
land waren aangekomen. De filmvoorstelling zal ook worden bezocht door een Pietenploeg! 
 

Omdat Sinterklaas één gelukkige wil laten zien hoe het er op de  
Pietenschool aan toe gaat – die dan misschien wel echt een Piet kan 
worden - verstopt hij ergens in Nederland een gouden pepernoot. Degene 
die die pepernoot vindt, wordt toegelaten tot de school.  
 
Maar hoe kan het nou dat er  twee gouden pepernoten worden gevonden? 
Sinterklaas doet niet moeilijk en hij laat hij alle twee de vinders toe tot de 
school. Wie zal er slagen voor het Pietenexamen en mag dus dit jaar met 
Sinterklaas mee op de boot naar Nederland? 

 
Nederland 2013. Regie: Melcher Hillman. Duur: 75’. Met: Sem van Dijk, Nicolette van Dam, 
Peter van de Velde, Louis Talpe e.a. Ons leeftijdsadvies: vanaf ongeveer 4 jaar. Jeugdfilms 
worden altijd met pauze vertoond. 
 
Agenda 
Altijd onder voorbehoud geven we u het filmoverzicht ná de lopende folder even door. 
Binnenkort gaat de nieuwe folder in productie; we hebben nog éven. 
 
NOVEMBER 
do 28  Hoe duur was de suiker (van de Velde)    20.15’ 
 
DECEMBER 
do   5  Gabrielle (Archambault)      20.15 
zo   8  Jeugdfilm Planes (Hall)      14.00’ 
do 12  La vie d’Adèle (Kechichi)       20.15 
do 19  Fruitvale station (Coogler)      20.15 
  In voorpremière voor Nederland 

zo 22  Jeugdfilm Turbo (Soren)      14.00 
do 26 2e Kerstdag geen film 

 
JANUARI 2014 
do   2  Like father, like son (Kore-Eda)     20.15 
zo   5  Jeugdfilm Otto is een neushoorn (o.v.)    14.00 
do   9  Elle s’en va (Bercot)       20.15 
zo 12  Jeugdfilm Midden in de winternacht (o.v.)    14.00 
do 16  Paris Texas (Wenders)      201.5 
  Inleiding door Jan Salden 

do 23  Het diner (Meyjes)       20.15 
zo 26  Jeugdfilm Frozen (Buck en Lee)     14.00 
wo 29  Documentaire voor Progressief Halderberge 
do 30  Filmtitel nog niet vastgesteld      20.15 
vr 31  Film voor ouders Markland College (o.v.) 
 
FEBRUARI 
do   6  The butler         20.15 
 
Daar komen we de winter dus wel mee door. We wensen u en ons veel kijkplezier/ 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.          19 november 2013. 
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