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Voor zover we ons kunnen herinneren hadden we nog nooit zo veel 
‘weglopers’ bij een film. Toegegeven: Jan Salden had fragmenten 
uitgekozen, die wel wat aan de lange kant waren en dat ging een beetje 
ten koste van zijn uitleg. We hebben hem dat ook doorgegeven. Maar 
enkelen van de gasten konden het geratel van de 35mm-projector echt 
niet aanhoren, anderen hadden moeite met het volgen van het verhaal of 
vonden het geweld wat té. Hoe dan ook: iedereen gaf aan de volgende 
keer gewoon wéér naar de film te komen. Ook wij lopen wel eens weg. 
 
Score 
Waarschijnlijk deden we met al die beperkingen toch een wat té grote aanslag op uw 
incasseringsvermogen. Hoewel er ook een 5 tussen de scores zat, noteerden we ook een 1 
en kwam de gemiddelde waardering uit op 6,49. Op de foto alsnog Marc met zijn projector. 
 
Pietenclub 

Afgelopen zondag was het flink druk bij De club van 
Sinterklaas en de Pietenschool. Meer dan 100 kinderen met 
hun ouders werden enthousiast ontvangen door 9 Pieten van 
de PietenChaos uit Zevenbergen. Zij gaan op verzoek op 
huisbezoek, zij bezoeken scholen en zij verkopen KiKa-beren. 
De helft van de opbrengst geven ze aan KiKa, het 
kinderkankerfonds. Het was dus een leuke middag. 

 
EYE 

We vertelden al eerder dat de nieuwsbrief ook elders in het land goed wordt 
gelezen; of liever: in sommige gevallen wordt uitgeplozen! Daardoor kunnen 
we kleine foutjes herstellen en informatie aanvullen. De regisseur van La vie 
d’Adèle heet Kechiche en niet Kechichi; bedankt Anne van Cinéart. 

Gonda Raben van filminstituut EYE sprong bij de Filmbeurs op ons af met de tip om eens 
wat te vertellen over de functie van dat instituut bij de organisatie van de klassiekersreeks 
(die gebeurt, dit jaar waarschijnlijk voor het laatst, onder auspiciën van het 
bkkc, het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur). EYE bewaart, 
conserveert, digitaliseert belangrijke titels voor de Nederlandse distributeurs. 
Als het met de rechten geregeld kan worden, kunnen via EYE dus oudere 
films nog steeds vertoond worden. Onze tweede klassieker van dit seizoen 
Paris, Texas van Wim Wenders zal een digitale vertoning krijg en en dat zal 
niet alleen de film maar ook de muziek van Ry Cooder ten goede komen. 
 
Vrijwilligers gezocht 

Omdat de jeugdfilms steeds beter beginnen te lopen 
zoekt het organisatieteam nog wat versterking. Wanneer 
u één keer per maand ‘dienst’ wil doen op zondag-
middag, laat dan even wat van u horen. Natuurlijk is het 
leuk ‘werk’, waarbij je kinderen een groot plezier doet. 

Dat blijkt onder meer uit de opnieuw erg hoge score van 9,55 voor de Sinterklaasfilm. 
 
Filmbeurs 

We willen wel melding maken van een bezoek aan de filmbeurs van afgelopen 
vrijdag en vertellen dat die bijzonder gezellig was, maar een aanvulling van 
het filmprogramma kunnen we daaruit níet melden. Twee toppers: Omar 
(*****) en The lunch box (***½) hadden we al eerder gezien. Tussen de regels 
door Omar meteen maar even vastgelegd voor 30 januari. De film van onze 
landgenoot Hany Abu-Assad (Paradise now) kreeg alom goede recensies, 
maar doet het vooralsnog in de filmzalen níet zoals verwacht.  

 

http://www.kika.nl/menu-steun-kika/menu-kika-producten/menu-verkooppunten-kika-beer


 
 
De film van donderdag 28 november: Hoe duur was de suiker  20.15 uur 

Eigenlijk hebben we het idee, dat we weer een wat bredere 
schare filmliefhebbers een plezier kunnen doen met de 
vertoning van Hoe duur…. De film was uitgebreid in de 
aandacht, met name bij gelegenheid van de herdenking van 
de afschaffing van de slavernij, nog maar 150 jaar geleden. 
 
De blanke Sarith en haar lijfslavin Mini-Mini leven in het 
achttiende-eeuwse Suriname, waar suiker een grote invloed 
heeft op het dagelijkse leven, slavernij een geaccepteerd 
gegeven is en de zogeheten Boni-oorlogen woeden. Mini-Mini 
maakt kans op ‘het geluk’ maar dat zal ten koste gaan van dat 
van haar meesteres, die gebukt gaat onder het harde leven 
dat ze leeft en het verdriet van het verlaten zijn door haar 
grote liefde Nathan. Wanneer haar zus Elza wél trouwt maakt 
dat het er niet gemakkelijker op. Eigenlijk blijft alleen Mini-Mini 
haar onvoorwaardelijk trouw. 

 
"Ze staan in schril contrast met de soms wat kneuterige beginscènes die te lijden hebben 
onder houterig acteerwerk en stroperige dialogen. Desalniettemin is Hoe duur was de suiker 
voor het oog een fraaie productie, waarbij zichtbaar veel moeite is gedaan om een 
authentiek beeld van het Suriname van 1747 op te roepen." (Filmtotaal) 

 
De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival is gemaakt naar de zeer succesvolle roman 
van Cynthia Mc Leod (foto rechts), die ook bij de productie van de film betrokken werd. 
 
Nederland 2013. Regie: Jean van de Velde. Duur: 125’. Met: Gaite Jansen, Yootha Wong-
Loi-Sing, Kees Boot, Benja Bruijning, Yannick van de Velde e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.          26 november 2013. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, 
Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 
 

 


